alasTa, 


Koileksiyor 
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12 TEMMUZ 1976 
250 Kuruş 


YURTSEVER 


FAŞİST DGM TASARISININ ENGELLENMESİ, DEVLET GÜ-VENLİK MAHKEMELERİNİN KA-PATILMASI İÇİN BÜTÜN İLERİ-Cİ - DEMOKRATİK KURULUŞ-LARIN EYLEM BİRLİĞİ ZORUN-LUDUR. 


ANTİ-EMPERYALİST, ANTİ FAŞİST MÜCADELEDE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM. 


FAŞİST DGM TASARISI ENGELLENMELİDİR / DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİ 


Sürekli üzerinde durduğumuz ve yinelediğimiz «faşist tırmanış» deyiminin anlamı, bugünlerde yeni bir boyut kazanmıştır Bu yeni boyut, faşist tırmanışın hızlanması ile işaret edilebilir. 
Bu yeni boyutun diğer. bir özelliği de, faşist tırmanışının hızlanması ile ekonomik ve sosyal bunalımın derinleşmesinin paralelliğidir. Bir yandan işsizlik ve pahalılık yaygınlaşırken diğer 


Demokrasi 
Savaşımının 


Önündeki 
Görevler 


Ülkemizin içinde bulunduğu aşamayı belirleyen başlıca iki gelişim var: Bir yanda işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin ulusal ve sosyal kurtuluş savaşımının ileri boyutlar kazanması, yığınsal çıkışların ülkemizin dört bir yanına yayılması; diğer yandan işbirlikçi burjuvazinin, gerici güçlerin aşırı kâra, baskı ve sömürüye dayalı egemenliklerini sürdürmek için saldırılarını arttırmaları, iç gericiliği alabildiğine (körüklemeleridir. 
Bu iki yan, birbirleriyle dialektik etki-tepki ilişkisi ile bağlıdır. 


(Devamı 11. sayfada) 


yandan yeni Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kanun tasarısının olağanüstü bir çaba ile 


çıkarılmaya çalışılması, bunün çarpıcı bir örneğidir 
İşçi sınıfının, emekçi halkın 


yükselen demokratik mücadelesi yüzbinleri, ikiyüzbinleri, üçyüzbinleri aşan yığınsal çıkışları karşısında sıkıyönetime gidemi yen egemen güçler, «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» havasını ve 


İşçi sınıfının birliğinin giderek güçlenmesi karşısında paniğe kapılan burjuvazi işçi sınıfına ve 


M. Çetinbaş 


koşullarını yaratmaya Çalışıyor 

Faşist karması MC iktidarı nın meclislere getirdiği DGM ka nun tasarısı, işte bu amaçla hazırlanmıştır. 


DGM KANUN TASARISI 
NELERİ AMAÇLAMAKTADIR? 


Faşist tırmanışı hızlandıracak ve «sıkıyönetimsiz sıkıyönetime» yasal temel olan DGM kanun ta- 


emekçi halka yönelttiği saldırılarını alabildiğine arttırıyor. İşverenler, kapitalist düzenin bir sonucu olarak tırmanan enflasyo- nun yükünü işçi sınıfının Sırtına yüklerken bir taraftan da fiyat artışlarına toplu sözleşmelerin yolaçtığı yalanını söylüyorlar. 
Sermayedarlar, kapitalist düzenin çarkında büyük sermaye tarafından yutularak kapanan küçük işyerlerini göstererek, bunların «Sendikal baskı» sonucu kapandığını iddia ediyorlar. Ekonomiyi ellerinde tutanlar en küçük əkonomik : taleplere karşı çıkıyorlar. Tüm bu yalanların, tehditlerin boşa çıkması üzerine de işçi sınıfına karşı silâhlı saldırılar düzenlemekten geri durmuyorlar, işçilerin özgürce sendikalaşmasını önlemek için üzerlerine faşistleri salıyorlar. Tariş'te, Seydişehir'de, Yeni Çeltek'te ve birçok işyerindeki saldırıların anlamı budur. Burjuvazi, faşistler işçi sınıfının yükselen hareketini kan ve ateşle bastırmak istiyor. Bu- 


sarısı, bu halk düşmanı düzeni sürdürmek, bu düzene karşı ileri demokratik bir Türkiye önerisiyle çıkan, bu uğurda savaşan işçi sınıfına, emekçi halka, ilerici demokratik güçlere karşı baskı ve terör uygulamak amacıyla çıkarılmaktadır. 

DGM kanun tasarısı: 

— İşçi sınıfının tüm sendikal, ekonomik, demokratik haklarının kısıtlanmasını, grev ve diğer di- 


nun son örneği 30 Haziran günü Bursa'da görüldü. Bursa'da uzun bir süredir Maden-iş Sendikasına bağlı işçilere saldırılar düzenleyen, baskılar yapan faşistler Re- 


nau't fabrikası önünde faşist Türk Metal Sendikası'nın bildirilerini dağıtmak istemişler ancak işçilerin tepkisi karşısında fabri- ka önünden ayrılmak zorunda kal 


mışlardır. Aynı gün” saat 16 sıralarında Tofaş fabrikası önüne 


KAPATILMALIDIR! 


renme biçimlerinin sınırlanmasını, 

— İşçi sınıfının politik haklarına getirilen bir yasaklama olan faşist 141-142. ceza maddeleri- nin daha barbarca kullanılmasını, 

— İlerici, demokratik örgütlerin yokedilmesi veya çalışmalarının yok denecek düzeye ge tirilmesini, 

(Devamı 11. sayfada) 


yelen Türk Metal Sendikası mensııpları ikinci vardiya için fabris t-73 gelen işçilerden tepki görmus'er, işçiler bildirileri almayarak faşistlere karşı çıkmışlardır. 
işcilerin tepkisi karşısında kaçtuak zorunda kalan saldırganlar kaçarken otomobilden işçiler üzcrine ateş açmışlar, üç işçiyi ağir yaralamışlardır. Hastaneye kaldırılan işçilerden Muammer Çetinbaş ölmüştür. Diğer iki işçinin de durumları ağırdır. 
Olaydan sonra Maksen'de terkedilmiş olarak bulunan Türk 
Metal Sendikasına ait 06 NC 817 
plakalı Land Rover eğitim aracının içinde mermi, kovanları, bozkurt amblemli bildiriler ve dergiler bulundu. Gözaltına alınanlardan Erdoğan Aslıyüce, Salih Dilek, Bilge İleri, İhsan Olgun Seydişehir olaylarında da işçilere saldıran faşistlerin başını çek 

mişlerdi. R 
İşverenler ve sarı Türk-İş yöneticileri olayları çarpıtarak işçi (Devamı 11. sayfada) 


HASKÖY HALK DERNEĞİ NİN GECESİ YASAKLANDI 


Son günlerde faşist terör hızla artmaya başladı. Anti-demokratik baskılar giderek yoğunlaştı. Geçtiğimiz günlerde Hasköy Halk Derneği bir gece tertiple- di. Tüm hazırlıklarını bitirip, davetiyeleri dağıttı. Ne var ki gecenin yapılmasına 2 gün kala emniyet makamları geceyi iptal ettiler. 

Dernek yöneticisi başkan Hüseyin AY olayla ilgili olarak gazetemize şu açıklamayı yaptı : 

«Biz Hasköy Halk Derneği yöneticileri ve üyeleri Hasköy emekçilerinin bağrından doğduk. 
Sorunlarımız halkımızın sorunlarından ayrı değildir. Ondan soyutlanarak ele alınamaz. Hasköy 


halkının sorunlarını sonuna dek 


kararlı bir şekilde savunduk, savunacağız. 15 senedir dişimiz- den, tırnağımızdan artırarak, borç-harç ederek sahip olduğumuz evlerimizi yıkmak isteyenlere karşı durduk. Ezilen halkımızın kendi sorunlarına sahip çıkması, birbiriyle dayanışmaya girmesi için tüm I gerekleri- ni yerine geti 26 Haziran'da semtimizde bir halk gecesi düzenledik. Gerici çevreler gecemizi iptal ettiler. Gerekçe olarak davetiyeler üzerinde «EVLERİMİ-Zİ YIKAMAZSINIZ» sloganının bulunmasını gösterdiler. Bu gecede halkı isyana teşvik edeceğimizi söylediler. 


EVLERİMİZİ YIKTIRMAYACA- 
ĞIZ! Bizler 775 sayılı gecekondular yasasından faydalandığımız halde gerici iktidarlar yasal haklarımızı ellerimizden almak için bin dereden su getirmeye çalışıyorlar. 

Bu baskı, terör, anti-demokratik uygulamalar Hasköy'lü işçileri, emekçileri, aydınları yıldıramayacaktır. Bundan sonra da mücadelemize devam edeceğiz. 
İleri demokratik bir iktidar için; bağımsızlık, demokrasi, barış, toplumsal ilerleme ve sosyalizm uğrunda Hasköy'lü ilerici, yurtseverler olarak tek bir yürek tek bir yumruk olacağız'» 


ANKARA BÜROMUZ ARANDI. 
16. SAYIMIZ ÇORUM'DA YASAKLANDI. 


1 Temmuz 1976 (Perşembe) 
günü saat 15.00 sularında Sümer sokaktaki Ankara Büromuzu saran polisler, ellerinde «arama belgesi» olmadığı halde Büromuza zorla girmişler, içeride bulunan 96 arkadaşımızı gözaltına almışlardır. «Denetleme yapıyoruz» diye Büromuza saatlerce karakol kuran polisler, böylelikle yeni bir anti-demokratik uy- 
.gulamanın örneğini vermişlerdir. 
Sözde basın özgürlüğünün bulunduğu ülkemizde ilerici yayınlar üzerinde sürdürülen bu faşizan baskılar, egemen güçlerin içinde bulunduğu korkunun ve telâşın ifadesidir. 

Bu korku ve telâşın diğer bir örneği de son günlerde Çorum'- da görülmüştür. Çorum muhabirimizin bildirdiğine göre, gazete- 


mizin 16. sayısı Çorum'da yasaklanmıştır. 

Yasalara göre hiç bir «açığımızı» yakalayamayan ve yakaladıklarında «canımıza okuyacak: larını» bize birçok kez ileten egemen güçler ve onların uşakları şunu İyi bilsinler ki, baskı terör ve zulüm bizi yıldıramaz! 


DUYURU 


Çeşitli biçimlerde karşılaştığımız baskılar ve maddi güçlükler nedeniyle bu sayımız bir hafta gecikme ile elinize geçmiş bulünuyor. Özellikle, gazetemizin Anadolu'daki satışını üstlenen çeşitli illerdeki kitabevi, kuruluş ve kişilerin, gazete satışından elde ettikleri gelirleri bize geç veya hiç ileatmemeleri yüzünden 


ALİ 


doğan bu güçlükleri yenmek için arkadaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz: Gazete satışından elde ettiğiniz gelirleri en çabuk bir biçimde bize ulaştırınız! 


Dost okurlar, istemediğimiz bir sonuç olan gazetenin çıkışının gecikmesini önlemek için bize destek olunuz, bağış ve abone kampanyamıza katılınız. Okuyucularının aktif desteğini kazanmış ilerici yayınların çizdiği yolda daha güçlü yürüyeceğini, egemen güçlerin baskılarına daha rahatlıkla göğüs gerebileceğini unutmayınız. Unutulmaması 


gereken bir nokta da, İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK gazetesinin okuyucularının herhangi bir okuyucu olamıyacağıdır. 


YETER 
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KARS DEPREMİ 


Kars'ta uzun zamandan beri sık sık aralıklarla yer sarsıntıları devam etmektedir. Can kaybı az olmakla birlikte hasar çok fazladır. Can kaybının az olmasının nedeni ise halkın evlerine girmemesidir. Zaten köylerdeki evlerin tümü de oturulamayacak durumdadır. Depreme karşı- halkın alabildiği tek önlem dışarıda beklemektir. 

Sarsıntılar hala sürdüğü için hasar artmakta, özellikle Susuz ve Ardahan ilçelerine bağlı köylerdeki konutların tümü yıkılmış durumdadır. Deprem dolayısıyla halk, dışarıda barakalarda veya açıkta yatmaktadır. Kars'ın iklimi gözönüne alınırsa durumun pek içaçıcı olmadığı da görülür. 
Tüm hastalıkların kolaylıkla yeşerebileceği bir ortam vardır. 
Zaten şimdiden çocukların bir kısmı hastalıktan ölmüştür. Halk doktor yüzü görememekte, yiyecek ve yakacak sıkıntısı ise 


çok fazladır. Yakacak olarak kullanılan tezekler yağışlar dolayısı ile kullanılamaz durumdadır. 
Hayvanlar ise toptan ölüme ter- 


kedilmiş (vaziyettedir. En geç Ekim sonlarında kar'ın yağacağı da düşünülürse durumun korkunçluğu kestirilebilir. Bunlara rağmen MC iktidarı hiç bir şey yapmamaktadır. Her köye üçdört çadır verilmiş, verilen çadırlar halkı birbirine düşürmekten başka bir şeyə yaramamıştır. Herkesin çadıra ihtiyacı vardır. Yiyecek, yakacak olarak hiç bir şey verilmemiştir. Yörenin ilericiliği gözönüne alınırsa MC'- nin halka ceza vermek istediği düşünülebilir. Çünkü halkın dert lerine çare (bulunulmamasının başka bir açıklaması olamaz. 
Şu anda acil olarak şunlar ya- 


pılmalıdır: 
1 — Yiyecek, yakacak, ilâç yardımı, 


2 — Yeteri kadar doktor ve sağlik personelinin yöreye gönderilmesi, 

3 — Yeteri kadar çadır verilmesi, 

4 — Uzun vadeli ise; en geç 
Ekim ayına kadar bitecek şekilde yeni konutların yapılması gerekir. - 


LİCE KÜLTÜR DERNEĞİ 


KURULDU 


Bir süre önce kuruluş hazırlıklarına başlanan ve Lice'li ilerici, yurtsever gençleri de kucaklıyan LİCE KÜLTÜR DERNEĞİ kurulmuştur. Lice Kültür Derneği'nin Yönetim Kurulu'nu oluşturan arkadaşlar şunlardır: Ali Özyıldız, Osman Ağın, A. İhsan Çelik, Ömer Akgök, Ferit Alagüdüz, Hasan Baykal, Menaf Dursun. 

Yeni yönetim kurulunu kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz. 


GAZETEMİZE 


İKD 
KONGRESİ 
YAPILDI 


Kederli gözlerinde nefret kıvılcımları parlıyor Karşısındakine nefretten bir duvar örecekmiş gibi Nasırlı ellerin sıkılmış birer yumruk gibi duruyor Karşısındakine yumrüklarla sıkılmış bir el verecekmiş gibi Neden ki Ali 

Kime bu nefretle örülmüş düvar 

Kime bu yumruklarla sıkılmış el 

Sebep ne ki Ali 

İçindeki kin mi ihtiras mı 

Senin içindekiler mi bu kini, bu -ihtirası yaratan 

Hayir Ali ortam 

Ortamın iğrençliği, kötülüğü yarattı sende bu kini, ihtirası Ortamın insafsızlığı seni el kapılarına sürükledi İstemezmiydin köyünde kalmayı 

Öküzünle çift sürmeyi, o temiz havayı teneffüs etmeyi Baba diye koşuşan çocuklarının yanında bulunmayı Çaresizlik Ali 

Nasip değilmiş Ali 

Ama 

Diren Ali direnki bunları yenesin 

Yenki öbür insanları 

Öbür çaresizler? 

Nasırlı ellerinle 

Ümitsizlikten yarına güvenle bakamamaktan 

El kapılarında, gurbette sürünmekten ve 

En kötüsü insancıklar olmaktan kurtarasın 

Kurtar kurtarki Ali 

ismin kurtardığın insanların kalplerine 


altın harflerle kazılsın P 
S. SİYMAN — İstanbul 


Ben İLERİCİ yurtsever GENÇ-LİK gazetesine abone olan genç bir işçiyim. Avrupa'da verilen mücadelenin Türkiye'de verilen mücadelenin bir parçası glduğuna inanarak işçi sınıfının 'mücadelesi için gazetemize yeni yeni aboneler buluyoruz ve arkadaşlarla gazeteyi kahvelerde satıyoruz. 

Yazmış olduğum şiirimi gazetenizde yayınlarsanız memnun olurum. Toplumcu selamlar. 


XX 


Amerikan kirveleri yeter Orası yeriniz değil 
Orası halktan yana insanların yeri yeter 


Duvarlar sizden utanıyor 
Siz duvarlardan utanmıyormusunuz? 


Lanet sizden usanmış z 
Siz lanetten usanmadınızmı? 
Yeter Amerikan kirveleri yeter. 


Brüksel'den Ş. G. 


Uzun süredir «İLERİCİ yurtsever GENÇLİK» gazetesini okuyoruz. Anti-emperyalist, anti-faşist mücadele ile toplumsal ilerleme için verdiğiniz uğraşta sizinle aynı fikirdeyiz. Yainız burada bir ilerici gençlik örgütü olmadığından boşlukta gibiyiz. İzmirde de «İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ» nin kurulmasını öneriyoruz... Biz buradaki arkadaşları pek tanımıyoruz. Dileğimiz bir an önce İzmir'de de ilerici, yurtsever gençliğin örgütlenmesidir. 
Bu konuda her türlü çalışmaya gireceğimizden emin olabilirsiniz. 

Yaşasın ilerici yurtsever gençiiğin anti-emperyalist, anti-faşist toplumsal ilerleme mücadelesi! 


İlerici Kadınlar Derneği (İKD) nin 1. Olağan kongresi 4. Temmuz 1976 tarihinde yapıldı. 

Çok sayıda delege ve davetlinin katıldığı kongrede DİSK adına Genel Sekreter Mehmet Karaca, İGD adına Mehmet Boz, TÜTED adına Kemal Daysal, İs- 


` tanbul Belediye Başkanının eşi 


Reha isvan ve Oya Baydar birer konuşma yaptılar. 


Yeniden IKD Genel Başkanlığina seçilen Beria Onger, yaptığı konuşmada; «... Tüm emekçiler üzerinde faşizan baskı ve sömürünün şiddetlendiği bir dönemde, kadınlarımız, kızlarımız en ön safta savaşa katılmışlar, grevlerde, gösteri yürüyüşlerin- de, her türlü demokratik eylemde erkek arkadaşlarıyla brilikte yılmadan görevlerini yerine getrmişlerdir.» diyerek, o İKD'nin geçmiş 'çalışmalarını ve gelecekie yapacakları çalışmaları anlatmıştır. 

1 


Olumlu bir hava içinde geçen kongrede, konuşmalardan sonra seçimler yapılmıştır. 


İlerici Yurtsever Gençlik ola- 


rak yeni yönetim kurulunu lar, başarılar dileriz. 
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İGD ZONGULDAK ŞUBESİ 
KURULDU 


Gün geçtikçe güçlenen, gelişen İlerici Gençler Derneği 
(İGD)'nin Zonguldak Şubesi 21 
Haziran 1976 günü kurulmuştur. 

İlerici Gençler Derneği Zonguldak Şubesinin kurucuları şunlardır: 

Başkan: Saffet CAN (Öğrenci), Müfit ARSLANTAŞ (işçi), Resul ÖZYURT (Öğrenci), Tayyar ÖZYURT (Öğrenci), Yaşar SE-ZER (İşçi). i 

Üye sayısı hızla artan İGD Zonguldak Şubesi'nin başkanı Saffet CAN basına bir açıklama yapmıştır. Zonguldak'ta ` yayınlanan «Uyanış» gazetesinde de yayınlanan açıklama şöyledir: 


«Tüm baskı ve teröre rağmen demokratik güçlerin, özellikle toplumun en örgütlü ve öncü gücü olan işçi sınıfının ekonomik, politik örgütlenme süreci hız kazanıyor. Çalışanların en doğal hakkı olan «sendikalaşmak» memur, öğretmen ve diğer sendikasız emekçilerin ortak talebi oldu. İşçi sınıfımızın tek ve gerçek sendikal örgütü olan DİSK ülkemizdeki emekçi harekete damgasını vuruyor. Bağımsızlık, barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm yolunda ilerliyor. Gençlik de bu mücadelenin kopmaz bir parçasıdır. Ama halkımızın yıllardır sürdüregeldiği anti-emperyalist, anti-faşist mücadelenin kopmaz bir parçası olan gençlik (işçi-köylü-öğrenci gençlik) henüz yeterli ve yaygın bir örgütlenmeyi sağlıyamamıştır. Ancak bu yolda atılmış önemli adımları ve sürekli gelişmeyi hemen belirtmekte fayda 


vardır. İlerici Gençler Derneği Zonguldak Şubesi'nin kurulması da bu sürekli gelişimin ve halkımızın mücadelesinin Zonguldak ta yansımasının somut bir örneğidir. 

Gençliğin önünde duran acil görev tek bir merkezi demokratik yığın örgütünde birleşmektir. 
Halkımızın mücadelesinde önem- 


Sayı 6952 


İlerici Gençler Derneği Şube Başkanı Gan, dün bir açıklama yaptı: 


FIYATI ISO KURUŞ eye EK GÜNLÜK SIYASI GAZETE ; 


ludur. Bu yolda tüm gençliği birliğe çağırıyoruz. 

Emperyalizmin ve faşizmin ilericilik düşmanı talancı politikası ancak örgütlü mücadele ile önlenebilir. Egemen güçlerin, yardakçılarının özellikle öğrenci gençliğin karmaşık yapısından faydalanarak yanlış hedefler gös termesi, onları terörizme ve sə- 


23 HAZİRAN 1976 Çarşamba 


«Gençliğin yeri işçi sınıfının yanıdır 


li bir ses olabilmenin yolu bura- dan geçiyor. Bunun için her türlü grupsal, bireyci, bizi sonuca ulaştırmayacak sahte birliklerin zinciri (o kırılmalıdır. Bu yolda, sosyalist, sosyal demokrat, demokratik solcu işçi - köylü - öğrenci tüm gençlik, elele vermelidir. Şüphesiz burada en önein- li olan işçi - gençlik dayanışmasıdır. Yolumuz işçi sınıfının yo- 


sürüklüyor. 
Yüksek okullarda ilerici potansiyelin dilim dilim edilerek bir avuç faşistin kucağına atılmasının önemli nedenlerinden birisi de burada yatıyor.» 


rüvençiliğe 


Yığınsallaşan, büyüyen İGD'- nin Zonguldak Şubesi'ne çalışmalarında başarılar dileriz. 


ADMMADA NELER OLUYOR? 


Gerici faşist karması MC'den buyana hızla yoğunlaşan faşist saldırılara gençlik, özellikle öğrenci gençlik boy hedefi olmaktadır. 

Her yerde olduğu gibi, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi (ADMMAJ'nde ve Yüksek Okulu'nda faşist çetelerin saldırıları polisin açık desteği ile sürdürülmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır: 

Okulun stratejik konumunun Ankara'daki öğrenci gençlik hareketini etkiler nitelikte olması, okuldaki ilerici potansiyelin geniş boyutlara ulaşması ve sürekli gelişmesi bu nedenlerden bazılarıdır. 


Okuldaki faşist saldırıların gelişim şöyledir: 11 ve 18 Kasım 
1975 günlerinde okula saldıran 
faşist sürüleri, öğrencilerin yüksek potansiyeli ile karşılaşmışlar ve kitle tarafından püskürtülmüşlerdir. Bunun üzerine yöntem değiştirmek zorunda kalan bir avuç faşist komando, polis 


- idare işbirliğiyle 6 Ocak 1976 
sabahı okulu işgal etmişlerdir. 
Fakat saldırganlar tüm ilerici kitlenin tepkisine bir kez daha boyun eğmişler ve okulu polis kordonunda terketmek zorunda kalmışlardır. Olay sonucu, okul egemen güçlerin çıkarı .doğrultusunda süresiz tatil edilmiştir. 


TÖB-DER İSTANBUL 
ŞUBESİ SALDIRIYA 
UĞRADI 


26 Haziran 1976 Cumartesi günü, kendilerine «devrimci» 
adını takan sorumsuz bir grup, TÖB-DER İstanbul Şubesi'ni basmıştır. Sorumsuzluğu son haddine vardıran bu küçük grup, TÖB-DER binasının bir çok camlarını kırdıkları gibi, bir ilerici öğretmeni de yaralamışlardır. TÖB-DER İstanbul Şube Başkanı, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: 

«26 Haziran 1976 tarihinde İstanbul'da bir miting yapma- ya karar veren bir-kaç kuruluş ve üyelerinden oluşan bir grup, kendilerine hoparlör verilmediği gerekçesiyle TÖB-DER Yönetim Kurulu üyelerine saldırdılar. Saldırı sonunda zorla Yönetim Kurulu odasına girerek hoparlörleri kaçırdılar ve camları kırdılar. Söz konusu saldırı, yalnız TÖB-DER İstanbul Şubesindeki beş kişiye değildir, ilerici öğretmen örgütü TÖB-DER'- in tüm üyelerine yöneliktir. 

Bu tür saldırılar ancak faşist tırmanışa ortam hazırlar ve bütün ulusal demokratik güçlerin eylem birliğine zarar verir. 
Tüm ilerici, demokratik kuruluşları ve kişileri bu tür girişimleri kınamaya; saldırıyı hazırlayan kişileri ve kuruluşları davranışlarını yeniden değerlendirmeye, bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinden yana düşünüp adım atmaya, özeleştiri yapıp yanlışlarından dönmeye çağırıyoruz.» 

Biz ilerici, yurtsever gençler olarak, hangi «gerekçe» ileri sürülürse sürülsün, demokratik güçlere ve kuruluşlara ya- 

¿pilan saldırıları kesinlikle lanetleriz ve demokratik kuruluşlar- 


ila dayanışmamızı bir kez daha belirtiriz. 


pm. mA “a 


29 Mart Pazartesi öğrenime 
açılan okula gelen öğrenciler faşist işgalle karşılaşmışlar, ortamın -gerginleşmesi üzerine okul, idarece bilinçli olarak bir gün tatik edilmiştir. Ertesi gün polisler ve faşistler, topluca okula giden öğrencilerin üzerine, panzerleri siper alarak ateş açmışlar, SA-Mİ OVALIOĞLU arkadaşımız öldürülmüş, birçok arkadaş, iki postacı ve bir dolmuş şöförü ağır yaralanmışlardır. 

31 Mart Çarşamba günü olayı protesto etmek istiyen öğrenciler polisin saldırısına uğramış, 
17 öğrenci gözaltına alınmıştır. 

6 Nisan'da dershanelere giren 
öğrencilere, faşistler ve polisler saldırıda bulunmuş ve okul, yine bir gün tatil edilmiştir. 

Faşist - polis oyunlarını bozan önemli bir etken öğrencilerin velileriyle dayanışma içinde «hep beraber gideriz, hep beraber okuruz» demeleriydi. 

13 Mayıs günü derslere girmek istiyen öğrencilere saldıran faşistler kitlenin kararlı direnişiyle karşılaşmış ve gereken cevabı almışlardır. 

ADMMA ve YO öğrencilerinin ilerici mücadelesini geriletemiyeceğini anlayan gerici güçler okulu 1 Eylül'e kadar tatil etmişlerdir. Ardından yayınlanan okul yönetim kurulu bildirisinde; on haftalık eğitimin yeterli görüldüğü, yarıyıl sınavlarının 21 
Haziran'da başlamasına karâr verildiği belirtilmiştir. Yapıldığı iddia edilen on haftalık eğitime, 
16 bin kişilik öğrenci kitlesi içersinden, 60 kişilik bir kiralık katil grubu katılmıştır. 

Fakat şu bilinmelidir ki ADM MA ve YO'lu ilerici öğrenciler yasalara aykırı olan ve gerici akımlara hizmet eden bu tutuma boyun eğmiyecektir. 

Yaşasın demokratik yüksek 


okul kavgamız! 
Yaşasın ilerici gençliğin birliği! 


ADMMA ve Yüksek 
Okulu Öğrencilerinden 
Bir Grup 


ZONGULDAKDAKİ 
14 DEMOKRATİK 


KURULUŞUN 
ORTAK AÇIKLAMASI 


Zonguldak'taki 14 demokratik kuruluş, gerici MC iktidarının artan faşist terörüne karşı eylem birliği yaparak ortak bir açıklama vapmışlardır. «Tüm demokratik güçlerin ortak mücadeleye katılmasından yanayız» diye başlayan açıklamada şöyle denmektedir: 

«Halkımızın her türlü sömürü, baskı ve zulme karşı gelişen ve güçlenen bilinçli ve kararlı mücadelesi, emperyalizmle işbirliği yapan tekelbi sermayeyi telaşa düşürmektedir. 

Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi halkımız. yoksulluğunun ve yurdun geri kalmışlığının sebeplerini ve sorumluluklarını her geçen gün daha iyi kavramaktadır. Bu yüzden işbirlikçi sermaye ve ortakları bu uyanışı önlemeye çalışarak, sömürü ve talan düzenini sürdürmek için yoğun bir çaba gösteriyorlar. 

Onların yalan ve aldatmaları artık eskisi gibi etkili olamıyar. Ülkemizde demokratik hak ve özgürlükler kısıtlıdır. Fakat. bu kısıtlı özgürlükler bile işbirlikçileri tedirgin ediyor. O bütün gücünü birleştirerek bugünkü siyasi iktidarı ayakta tutmaya çalışıyor. MC iktidarı ise yasalar çerçevesi içinde ayakta kalamayacağını anlamıştır. Bunu önlemek için yaptığı yasalara aykırı işlemleri mahkemelerce tesbit edilmesine rağmen, yasa dışı işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. 

Emperyalizmin ve işbirlikçilerin faşist çeteleri, birçok yurtsever, işçi, öğretmen, öğrenci ve aydını katlettiler. Bu cinayetler halkımızı mücadeleden alıkoyamıyor. MC'nin anti-demokratik girişimi yoğunlaşıyor. Günümüzde yasalara aykırı olarak, mahkeme kararı olmâdan dernekler kapatılıyor. DGM siyasi partileri yargılıyor. Halkımızın emperyalizme ve faşizme karşı sürdürdüğü mücadeleyi kırabilmek için yeni plânlar hazırlanıyor. 

Halkımızın demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, yurdun geleceğini tehlikeye atan girişimlere karşı mücadele etmek, yurtseverlik görevimizdir. Fakat bu mücadelenin başarıya ulaşması ve işbirlikçi sermayenin plânlarının boşa çıkartılabilmesi için, tüm demokratik güçlerin ortak mücadelesi gerekiyor. 

Biz, tüm demokratik güçlerin ortak mücadeleye katılmasından yanayız. Ve bu uğurda elimizden gelen çabayı göstereceğiz. 

MAB-İŞ Zonguldak Vubesi, TÖB-DER Zonguldak Şubesi, SOSYAL-İŞ Zonguldak Şubesi, TÖB-DER Bartın Şubesi, TÜM-KA-İŞ Çaycuma Şubesi, TÖB-DER Ereğli Şubesi, TÜS-DER Zonguldak Şubesi, TÜM-DER Çaycuma Şubesi, TÖB-DER Kurucaşile Şubesi, İKD Zonguldak Şubesi, TÖB-DER Kozlu Şubesi, TÜM-DER Bartın Şubesi, TÖB-DER Çaycuma Şubesi, TÖB-DER Ulus Şubesi, + 


ODTÜ'DE FAŞİZAN 
BASKILAR ARTIYOR 


Öğrencilerinin birlik ve dayanışma İçerisinde bulunmasından dolayı, tüm eğitim süresi boyunca açık kalmayı başarmış tek üniversite olan ODTÜ, eğitim süresinin sonunda yeniden faşizan baskıların doğrudan boy hedefi durumuna gelmiştir. Eğitim süresi içinde öğrencilerin toplu halde ve birlik içerisinde bulunmalarından ötürü (istediklerini yapamayan egemen sınıflar, öğrencilerin dağılmalarını fırsat bilip, derhal saldırıya geçtiler. 

l 


yöneticilerini mahkemeye vermekle ellerine pek birşey geçmeyen egemen güçler, şimdi de bu örgüt hakkında «gizli örgüt» davası açtılar. 
Bu «kara liste» toplam 84 kişiyi kapsıyor. Bunlardan bazıları iki aydır tutuklu bulunmaktadır. 

14 Haziran 1976 Pazartesi günü de sabah saat 5.00'de Jandarma ODTÜ yurtlarında arama 


yaptı. Birçok kitap, dergi toplandı. 30'a yakın öğrenci gözaltına alındı. Bunlardan, 84 kişilik kara listede de bulunan 19'u derhal tutuklandı. Toplanan yayınlar arasında Cumhuriyet Gazete- si bile var. 

Aramadan sonra bir forum yapan öğrenciler, toplu halde yürüyerek baskıları protesto ettiler. «Süngüsüz eğitim», «Özerk üniversite», xKahrolsun faşizm» sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, bir günlük uyarı boykotu kararı 


aldılar. 4 
ODTÜ'deki bu baskılar, genel 


olarak Türkiye çapındaki faşist tırmanışın bir parçasıdır. Son günlerde gelişen olaylar, gerici MC iktidarının plânlı saldırılarla, ilerici - yurtseverleri sindirme yoluna gittiğini açıkça göstermektedir. ODTÜ öğrencilerini de bu. plânlı provakasyon ortamına çekmeye çalışmaktadırlar. 


Bir Grup ODTÜ Öğrencisi 


1 
i 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK @ SAYFA: 4 


GENÇLİK VE İDEOLOJİ SAVAŞIMI -Ili 


B — TÜM İLERİCİ VE YURTSEVER GENÇLİĞİN YIĞINSAL OLARAK ÖRGÜTLENMESİ 

Anti-tekelci, anti-emperyalist ve anti-faşist mücadele platformuna dayanan gerçekçi bir eylem programı tüm gençliğin yığınsal olarak örgütlenmesini hızlandırır. Bu hedefler çerçcevesin- de Marksist-Leninist, Sosyalist, Demokratik-sol, sosyal demokrat tüm ilerici ve yurtsever gençlerin birleşebileceği açıktır. Bu birleşme ortak eylemlerden geçerek ortak örgütlenmelere varabilir. 

Tüm gençliğin önemli bir çoğunluğunun federasyon biçimi ile ortak bir çatı altında toplanması, eylemde birliğin düzeyini yükseltecektir. Bu ise pratiğin gerçekçi etkisi ile gençliğin bilincinin daha nesnel bir temele dayanmasını sağlayacaktır. Gençliğin çeşitli kesimleri arasındaki dialog ve tartışmalar bir sağırlar dialoğu olmaktan kurtulacak ve pratiğin yol göstericiliği ile sınırlanacaktır. Gençliğin böylesi yığınsal bir biçimde örgütlenmesi devrimci gençlik kesimini de daha nesnel düşünmeye zorlayacaktır. Çünkü gençlik için söz konusu olsa bile yığınlar hayali hedefler peşinde uzun süre koşmazlar. Yığınları kucaklamayı hedefleyen düşünce böylece her adımda daha gerçekçi olmaya zorlanır, goşist ve her türlü hastalıklı eğilimlerin tecridi hızlanır. 

Önemli bir nokta da gençliğin sosyalist unsurlarının «sosyalist gençlik örgütü» biçiminde kendilerini tecrid et- 


meleri tehlikesidir. Sosyalist gençlerin 


sosyalist gençlik örgütü biçiminde örgütlenmelerinin gerekli olduğu yerler ve dönemler vardır. Devrimci hareketin belirli aşamalarında böylesi bir gençlik örgütlenmesi zorunlu olarak kendini dayatır. Ülkemizde sosyalizm. 
yığınlar için çok yabancı bir kavram değildir. Dolayısiyle, bu tip bir örgüt, sosyalizmi papağanca tekrar etmekten başka bir işlev görmeyecek ve belki de yapılması gereken geniş çaplı örgütlenməyi engelleyici bir nitelik kazanacaktır. 

Öte yandan başta da söylediğimiz gibi, günümüzde sosyalizm kavramının sınırları çok genişlemiş ve hatta yer yer silikleşmiştir. Bugün CHP'nin bir kesiminin de sosyalist olduklarını söylemeleri bunun ülkemizdeki somut örneğidir. Hatta anti-komünist eğilimlilerin de sosyalist geçindikleri bir ortam- da sosyalist olduğunu söylemek fazla bir anlam taşımıyor. 

Bütün bunlardan daha da önemlisi sosyalist bir gençlik örgütü ancak, sosyalist bir partinin yan örgütü, onunla fiili bağları olan onun programını gerçekleştirmekten başka ayrı bir programı olmayan bir örgüt niteliği taşır. Sosyalist gençlik örgütünde sosyalizmin bilimselliğini koruyacak, denetleyecek olan, işçi sınıfının partisidir. 

Böylesi bir ilişki içinde olmayan genç lik örgütünün kendini sosyalist gençlik örgütü ilân etmesi, bu örgüt içinde sosyalizmin bilimselliğinin yitirilmesi tehlikesini apaçık doğuracaktır. Subjektivist yanlış düşünce ve eğilimler sosyalizm kisvesine bürünecektir. Bu ise kü- 


çük burjuva sosyalizminin yayılmasını hızlandırır. 

Bir gençlik örgütünde sosyalist genç lerin aktif biçimde yer almaları ile o örgütün sosyalist gençlik örgütü olması aynı şey değildir. Sosyalist gençler böylesi yığınsal demokratik bir örgüt içinde düşünce ve inançlarını apaçık savunacaklardır. Fakat daha da önemlisi sorunları bilimsel sosyalizmin ışığında ele alıp ortaya koymak, somut sorunlar etrafında tartışmaktır. Bilimsel sosyalizmin güçlü bir yol gösterici ve aydınlatıcı etkisi vardır. Bir bütün olarak gençlik bilimsel sosyalizme açıktır. Şüphesiz bilimsel sosyalizme ve uluslararası işçi hareketine olan inancımızı asla gizleyecek değiliz. Fakat onu papağanca da tekrarlamayacağız. Onun yol göstericiliğinden o yararlanacağız. 
Bu inançla sorunlarımızı ele alacak ve bu sorunların çözümü için inancımıza uygun bir çoşku ve disiplin ile savaşacağız. 


SONUÇ 


Gençlik için ideolojik savaşım her şeyden çok daha fazla önemlidir. 
Gençlik subjektivist düşünce ve davranış eğilimlerini yok edebilme ve nesnel bir düşünce temeli yaratabilmek icin bilimsel sosyalizmi kavramak ve işci sınıfı ile kaynaşmak zorundadır. Bu amaca ise ancak gerçekçi bir eylem programı ve bunun etrafında demokratik yığınsal bir örgütlenme sağlayarak varılabilir. Böylece yığınsal ve örgütlü bir güçle doğru bir mücadele Çizgisi 


izleyecek olan genclik herkese ağırlığını kabul ettirecek ve eski yerleşik kuşkuları silebilecektir. Böylesi gerçekci program ve mücadele işçi sınıfının mücadelesine paralel olacağı için genç lik ile işçi sınıfı arasında sağlıklı ilişkiler kurulabilmesi olanağı artacaktır. 


Biz, Marksist-Leninist, sosyalist, de- 


mokratik-sol, sosyal demokrat tüm gençlerle yakın bir dayanışmanın ve ortak eylemler temelinde gittikçe daha fazla, daha yüksek bir düşünce beraberliğinin kurulması taraftarıyız. Ve bunu mümkün görüyoruz. Faşizmin tırmanışı ayrıca bunu zorunlu kılıyor. 

Böylesi bir tavır nedeni ile açıkça Mao'cu, Troçkist, Goşist sapmaların militan sözcülüğünü yapmayan —bu düşüncelerin etkisi altında olabilirler— devrimci dostlarla, örgütlerle ısrarlı bir ortak çalışma ve devrimci dayanışma içinde olacağız. Hatta bu çevreler bize karşı sekter ve yanlış tavırlar içinde olsalar bile, biz tepki ile aynı yanlışları işlemekten geri duracağız. Yılların kötü bir alışkanlık olarak gençlik içine soktuğu ahkâm kesme, münazâracılık, teorisyenlik taslama ve eylem yarıştırma gibi hastalıklara karşı kendi dışımızda ve daha acımasızca kendi içimizde mücadele &deceğiz. 

Daha da önemlisi bir gençlik hareketi içerisinde yer aldığımızı asla unutmayacağız. Ve bizi yolumuzdan şaşırtmak isteyen parti gibi davranma yanlışına çekmeye çalışan «bataklık ellerine» elimizi vermeyecek, burjuvazinin oyununa gelmeyeceğiz. 


TÜM GENÇLİĞE EĞİTİM VE ÖĞRENİM OLANAKLARI SAĞLANMALIDIR ! 


Uluslararası tekellerin, hol- 


terli öğretim elemanı yok. Okul- 


cimde dağıtmıştır. 


Türkiye'deki 


muz kapitalist - emperyalist sis- 


YAŞASIN TÜRKİYE GENÇLİĞİ 


dinglerin, işbirlikçi burjuvazinin, büyük toprak beylerinin iktidarı olan halk düşmanı MC, emperyalizmle birlikte ulusal gelire, devlet bütçesine, devlet organlarına egemen oluyor. 

Emperyalizme bağımlı gerici iktidarlar, geniş halk yığınlarının eğitim olanaklarını ellerinden aldılar. Eğitimi, varlıklı sınıf ve zümrelerin tekeline soktular. Eğitimi yurt sorunlarından kopardılar, kendi çıkarları doğrultusunda eğitim yaptırdılar, 

Halk düşmanı, gerici MC iktidarı eğitim kurumlarını eskisinden de kötü bir hale getirdi. 
Eğitim kurumlarını «işgal» etti. 
Bugün Türkiye'de yüzbinlerce genç çeşitli nedenlerden dolayı okuma imkânlarından o yoksun. 
Liselerde okuyan gençler, lise çağındaki tüm gençlerin ancak % 5'ini oluşturuyor. Bunlardan da % 5'i liselerden mezun olabiliyor. Lise mezunlarından da ancak % 22'si bir yüksek okula girebiliyorlar. 


Üniversite sınavlarını kazananlar da bölgeler arasındaki dengesizliği gözler önüne seriyor. 
Anadolu'nun, bilhassa Doğu Anadolu'nun birçok lisesinde ye- 


lar, laboratuar, araç gereç bakımından yetersiz. Bu, öğretmensiz, laboratuarsız liselerden mezun olanlar, büyük şehirlerdeki lise mezunları ile, hatta yerli, yabancı kolejlerden, özel liselerden mezunlarla aynı sınava sokup, «eşit şartlarda» imtihan olduklarını iddia etmek gülünçtür. 

Üniversite sınavlarına bu se- ne 316.341 kişi katıldı. Bunlardan 150.000'i yeni mezun, 73.000 
i bir yüksek okula veya Yay-Kur a kayıtlı, 93.000'i de geçen yıllardan kalanlar. 

Merkezi sisteme bağlı üniversite ve yüksek okulların alacakları öğrenci sayısı 38.000, Eğitim enstitüleri ve diğer okullarda 25.000 kişi alacak. Yani toplam olarak 63.000 kişi bu yıl bir yüksek okula girebilecek, 253.000 
kişi ise açıkta kalacak. Açıkta kalanların: çoğu orta tabakalar- dan, fakir zümrelerden, işçi, köylü ailelerden gelen gençler olacak. 


IGD'nin BİLDİRİSİ : 

Üniversite imtihanları ile ilgili olarak İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ (İGD) bir bildiri yayınlıyarak imtihan günü geniş bi- 


eğitim politikasının ve üniversitelerdeki durumun dile getirildiği bildiride özetle şöyle denmektedir: 


Üniversite adayı arkadaş, 

İşte tüm bu gerçekleri bilerek, duyarak, okuyarak nasıl şartlar altında, hangi maddi olanaklar dahilinde ve nasıl bir eğitim sistemi içerisinde, hangi bilgilerle re şekilde bu sınavlara geldiğin apaçık orladadır. 


Ülkemizin geri kalmış bölgelerinden okuyan öğrencilerin sınavlara katılma oranı diğer bölgelere nazaran yarı yarıya olup kazanma oranı ise hiç denecek kadar azdır. İşte bu eğitim ve öğretimdeki fırsat eşitsizliği ülkemizin emperyalizme bağlı geri kalmış kapitalist bir ülke olmasından ileri gelmiştir. 


Üniversite Adayı Arkadaş, 

Bizler ülkemizin bu günkü bulunduğu durumu bilerek kendi sorunlarımızı yurdumuz ve emek ci halkımızın genel sorunlarından soyutlayıp gözardı edemeyiz 


Eu eğitim sistemindeki bozukluklârın ana nedeni olan Nato- su ile Cento'su ile ikili anlaşmaları ve üsleri ile bağlı olduğu- 


tsm ve onun işbirlikçi burjuvazisinin iflas etmekte olan eğitim politikasının bir sonucudur. 


Bizler bu eğitim sistemindeki bozuklukların ancak üretime yönelik eğitim politikasıyla son bulacağına, bu politikanın ise emekten, halktan yana ileri demokratik bir iktidar ile gerçekleşeceğine inanıyoruz. 


Gençlik olarak yolumuz işçi 


sınıfının yolu, o safımız emekçi halkımızın safıdır. Acil görevimiz tüm emekçilerle birlikte ilerici yurtsever öğrenciler olarak faşist tırmanışı her geçen gün arttırmakta olan azılı gerici halk düşmanı MC'nin baskı ve terörüne, kitle katliamlarına, ırkçı şoven baskılarına karşı durmaktır. Bu yolda başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ulusal demokratik güçlerle elele vererek birlik olalım, 


TÜM GENÇLİĞE EĞİTİM VE ÖĞRENİM İMKANLARI SAĞLANMALIDIR! 
OKULLARDA CAN GÜVENLİĞİ 
VE ÖĞRETİM ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANMALIDIR! 

FAŞİST YUVALAR DAĞITILMALIDIR! 


İLE DÜNYA GENÇLİĞİNİN ANTİ-FAŞİST, ANTİ-EMPERYALİST DAYANIŞMASI 
VE DOSTLUĞU! 


YUSUF KUTLU 
Arkadaşımızı 
Kaybettik... 


26.6.1976 günü saat 23.00'de, 


Yusuf Kutlu arkadaşımız, Diyar-. 


bakır - Siverek arasında bindiği yolcu otobüsünün bir kamyon ile çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Diyarbakır Numune Hastahanesi'nde kurtarılamıyarak iki gün sonra ölmüştür. 
Yusuf Kutlu 22 yaşında idi. 

İşçi sınıfına inanmış, yaşamını bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımına adamış, bu uğurda üzerine düşen görevleri eksiksiz yerine getiren bir arkadaşımızdı. Kapitalist düzenin dişlilerinin her alanda olduğu gibi trafik alanında da halkımızı imhaya yönelik işleyişi onu aramızdan ayırdı. Yusuf Kutlu arkadaşımız TÜS-DER'in Urfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya bölge temsilcisiydi. 

Mücadelesi ve anısı önünde saygıyla eğilir, bütün ilericilere başsağlığı dileriz. 


` 


Geçtiğimiz günlerde, İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ (İGD) üyeleri, direnişte bulunan Uğurgül Televizyon ve Dikiş Makinesi Fabrikası işçilerini ziyaret ettiler. İşçi - gençlik dayanışması- 
“nın somutlandığı bu sıcak karşılaşmada biz de bulunduk ve direnişin nedenleri ve gelişimi üzerinde işçilerle bir konuşma 


yaptık. 


© işveren, bütün bölümlere hoparlör koydurarak yaptığı bir 
konuşmasında; «Aranızda 10 


irenişe başlamanızın nedenleri ve olayların (gelişimini anlatırmısınız? 


t - ajan var, bu ajanlar Avrupa u-LS şaklığı yapıyor. Bunları aranız-Tai dan temizleyeceksiniz. Ben te-N mizlersem 700 kişi rahatsız ola- 
~ caktır» demiştir. Aynı gün payih dos saatinde patronun kiraladı- i ğı üç kişi, işçi temsilcilerinden — 

s$ 

$ 

İ 

Ps 

i: 

k . Hüseyin Sümer ve Ayten Bıçakx la'a saldırdılar. Saldırıya diğer o işçiler müdahele edince, bu kira- 


lık üç kişi, işçilerin üzerine ta- 


> 

: bancayla ateş açtılar. Kendimi-J 3 zi zor kurtardık. Ertesi gün, işim çi temsilcileri Hüseyin Sümer ile E Mahmut Çıtak arkadaşların iş ari kitleri işveren tarafından feshe- 


RI dildi. Bu olaydan 3 gün sonra E. o 4 üniteci arkadaşımızın da iş a-Dr kitleri feshedildi. Bu durum karz şısında, atilan arkadaşlarımızın Ad işlerine geri alnması için bir x günlük direnişe geçtik. Ertesi f günü çalışmaya geldiğimizde, > fabrikanın her tarafının polisler $ tarafından çevrilmiş ve kapıların ” kapatılmış olduğunu gördük. Ve č 4 polisler, «sizi bugün işe almıyoâr ruz» dediler. Biz de bu durum s karşısında direnişe geçtik ve ELNE ~ fabrikanın karşısındaki , çayırda P bir hafta kaldık. İkinci haftanın Iz birinci gününde fabrikaya gelirgT ken, 400'den fazla asker yolu-I na 

~ | ODTÜ İNŞAATLARINDA 
| İN Dİ zi 
| SAVAŞIMI 
p 
E 


zaladı. 


gözaltına aldı. 


savaşımını sürdürmektedir. 


.uğurgül işçileri: 
. İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ İLE 


O.D.T.Ü. elektrik ek inşaatı ve makine bölümü inşaatın- daki yapı işçilerinin 8 saat iş günü, pazar tatili ve kendi iş kollarında DİSK'e bağlı Baysen-İş'de örgütlenmek için Haziran ayının başlarında başlattıkları grev, patronun bu istemleri kabul etmesi üzerine sonuçlanmıştı. 
sen-İş'le görüşmelerini sürdürürken, olmayan sarı Özgür Yapı-İş Sendikası ile toplu sözleşme im-İşçiler, patronun bu dönekliği üzerine tekrar direnişe başladılar. O.D.T.Ü.'deki diğer bir iş yerindeki yapı işçileri de toplu iş sözleşmesi hakkı için bu direnişe katıldılar Jandarma-Rektörlük, işçilere ve onlarla dayanışma içinde olan İlerici Yurtsever ODTÜ. öğrencilerine baskıları daha yoğunlaştırdı. İnşaat alanına gelen Jandarma bir öğrenci arkadaşımızı 


80 kadar işçi halen direnişi ve DİSK içinde örgütlenme 


DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ ` 


muzu kesti ve çayıra girmemizi engellemeye çalıştılar. «Bizi neien engelliyorsunuz» diye sor 'uğumuzda iki başçavuş, iki uzatmalı, bir de üst çavuş, «Alay <omutanının kesin emri var, bu topluluğu dağıtacağız» dediler. 
Pu arada Alay Komutanı Albay iie bir Yüzbaşı geldiler ve Hav- 
2 Ercan isimli bayan arkadasimizi saçlarından ştutarak yöra vurdular. Ask e de emrederek «vurun ulan eşşoğlu eşekler, vurun işçiye» diye bağırdılar. Askerler işçilere vurmak is temeyince de askerlere ağır kufürler söyliyerek dövmeye bas-Isdılar, askerlerde mecbur kaldı 
işçiye vurmaya. Sonuç olarak 70 
arkadaşımız yaralandı. Bunlardan bir kadın işçi halen hastahane- 
«sağır yaralı yatıyor. Ayrıca 26 
arkadaşımızı gözaltına aldılar Savcılık, 3 bayan ve 2 erkek iş-Çıyi tutukladı. Tutuklanan arka- 


daşlarımız birçok kez dövülmüş- 


lər ve ağir hakaretlere uğramış- 


lar. Sendikamız Maden-İş, bu tutuklamar dışı olduğunu 

ileri : arkadaşlarımızın takiye edilmesini sağladı. 

ütün bu baskılara 

E yol açan işverenin 


amacı ne olabilir? 


Bütün bu olaylar tamamen işveren tarafından çıkarılmıştır Nsdeni de, 15.9.1976 tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmelerine katılmamızı engellemek ve sendikamız Maden-Iş' i bu iş yerinden çıkararak yerine sarı bir sendikayı getirmek ve ya kurdurlmaktır 


eki işyerinde Maden-İş'den ayrılan 


işçi var mı? 


© işyerinde çalışan 680 işçi nin hepsi Maden-iş üyesi olup hiçbir işçi ayrılmak düşüncesin- 


Fakat, patron, Bay- iş yerinde hiç bir üyesi 


t 


Patron- 


de değildir. Sınıf mücadelemizi Maden-İş'te sürdürmeye kararlı- 


yız. 


O Aramızda çok iyi bir dayanışma var. Hepimizin morali çok yüksek olup büyük bir disiplin icerisinde direnişe devam ediyorvz. Başka işyerlerinde çalışan arkadaşlarımız da, örneğin Erka Palata, Uzel, Grundig, Auer, Maus, Perfektüp, Man, Sungur- 

Altılar Sanayi, Izsal, Türk tmir - Döküm vb. bizimle danisma içerisinde olduklarını, i akı mücadelemizde, sınıf mu- 

»de'emizde beraber olduklarını balirimiş ve göstermişlerdir. Bu arada İGD'de aramıza gelerek bizimle dayanışma içerisinde ol- 


ireniş yerinde moral ve çevre işçilerle dayanışma nasıl? 


duklarını söylemişler ve işçi - gençlik “dayanışmasını göstermişlerdir. 


PERFEKTÜP İŞÇİLERİNİN YİĞİT DİRENİŞİ BAŞARIYLA BİTTİ 


Topkapı'da bulunan PERFEK-TUP fabrikasındaki direniş, tüm işçilerin üstün görev anlayışı ve azimli savaşunları sonucu başarıyla so ndi. 

Maden-İş 1. Bölge Temsilciliğinin uzun süreli, sabırlı örgütlü çalışmaları sonucu PERFEK- 
'TUP'te çalışan ve büyük çoğunluğu genç işçilerden oluşan 520 
işçi, patron yanlısı sarı Tekmet-İş'ten istifa ederek MADEN-İŞ'e üye oldular. 

Egemen güçler, patronlar, işçi sınıfının örgütlülüğünden her zaman korkmuşlardır. İşçi sınıfının örgütlenmemesi için her çareye başvuran patronlar, işçiler arasına ajanlarını, mao'cuları salarak işçilerin örgütlenmesini boğmaya çalışmışlardır. 

PERFEKTÜP'ün yiğit genç işçilerinin başını çektiği, DİSK çatsı altında MADEN-IŞ'te örgütlenmeleri de işvereni bir hayli korkuttu. Önce, eski sendikanın temsilcilerini satın alarak işcilerin dayanışmasını kırmaya çalıstı. Bu yöntem sökmeyince, fabrika çıkışında, kiralık, besleme faşist komandolarını işçilerin üzerine bilhassa Maden-İş temsilcilerinin üzerine saldırtlı. Kanlı saldırılarla, terörle, polis baskısıyla işçileri yıldırmaya çalıştı. 
Fakat Perfektüp'lü yiğit işçiler bu oyunu da bozdular. İşveren 


FAŞİZM: 


SANATA DÜ 


Antalya festivali (geçtiğimiz günlerde yapıldı. Bu yıl ki festival önceki yıllara oranlâ sanatsal açıdan daha zengin olarak düşünülüyordu. Ne var ki gerici çevreler festival komitesine baskıda bulunarak, maddi yardımları kesme tehditleri savurarak programın uygulanmasını bir ölçüde engelleyebildiler. 

Festivalin en ilginç yanların- dan biri; Türkiye ve İsveç, F Almanya, Danimarka, Mısır, Irak, Pakistan'dan gelen «duvar resmi ve heykel» sanatçılarının Antalya duvarlarına resimler ve heykeller yapmalarıydı. 

Fakat halk düşmanı MC ikti- 


aklı direnişinize baş ka ne türlü baskılar yapılıyor? 


© Evet. bu olaylar olduğunda Küçükköy'de adeta bir «sıkıyönetim» havası estirildi. Bütün sokaklar polislerce tutuldu. İşçi- ise yiyecek verilmemesi için Küçükköy'de çalışan bakkallara akılalmaz baskılar yapılmıştır. 
Cami hocası, vaiz verirken, haklı direnişimizi kötüleyen konuşmalar yapmıştır. Hatta Camii'den su almaya gittiğimizde, bize su bile vermediler ve hala da vermiyorlar. Fakat yapılan tüm baskılara: rağmen mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye ve sendikamız oMaden-iş'te kalmaya kararlıyız. 


Uğurgül işçileri bizleri coşku ile uğurladılar ve tüm okuyucularımıza selamlarını gazetemiz aracılığı ile iletmemizi istediler. 


son çare olarak, Maden-İş tem- 


silcisi iki genç işçiyi işten atmak ve işyerinde hiçbir üyesi bulunmayan sarı Tekmet- -İş ile üç senelik bir toplu sözleşme yaparak, iş yerinden Maden-iş'i atma yoluna gitti. 

Direniş bu sebepten başladı. 
Direniş kararının alınmasında genç işçilerin azimli çalışmaları son derece önemlidir. 

İşveren bu sefer de direnişi kırma yollarını aramaya başladı. 
İşçilerin toplandığı alanın etrafını toplum polisine sardırtarak işçileri üç saat polis kordonu altında tutturdu. Mao'cular da grev kırıcılığında işverenle elele verdiler. Direnişteki işçilerin ara 


darını oluşturan partilerin militanları yapılan resimlerin üzerine «AP» yazarak, işçi heykellerıni parçalayarak sanat düşmanlığını da açıkça ortaya koydu. 
Bu olaylar üzerine sanatçılar bır bildiri yayınlayarak, «Tarih- te ve günümüzde olan böylesi olaylar insanlık tarihindeki kara sayfalardır. Biz Antalya festivaline katılan sanatçılar, insana ve kültüre, sanata yapılan bu saldırıları bir sanat ve kültür cinayetine dönüşmeden durdurulmasını, diğer bütün sanatçıların yapıtlarının benzeri biçimde tahrf edilmesinin önlenmesini Cihat Aral'ın duvar resmine bada- 


ŞMANDIR 


SON DAKİKA SO. 


DİSK Genel 
Temsilciler Mecli - si 9Temmuz Cuma 


günü Spor ve Sergi Sarayında top - 


lanmıştır. Türkiye 


işçi sınıfına ve gerqa sendikal örgü- 


ü DİSK'e karşı misin saldırılar görüşülmüş, özellikle DGM'de somutlanan faşizan baskılara karşı ge nel grev dahil t demokratik direnme biçimlerinin heran kullanılabile ceği karar altına 


alınmıştır. 


sına girerek onları kışkırtmaya, polise saldırtmaya çalıştılar. Fakat her yerde olduğu gibi PER-FEKTÜP'te de işçilerden unutayenan bir ders aldılar. Mao 

cu ajanları aralarından attılar. 

10 Haziran 1976 günü başlıyan PERFEKTÜP direnişi; işverene, polise, faşist komandolara, ajanlara ve hatta Mao'cu bozgunculara rağmen işçilerin yiğitçe savaşımları sonucu başarıya ulaştı: e Maden-İş, Perfektüp'te yetkili tek sendika olarak tanındı ve toplu sözleşme yetkisini aldı. İşten atılan iki temsilci tekrar işe alındılar. Direnişteki günlerin ücretleri işveren tarafından işçilere ödendi. 


na çekilmesinin engellenmesini ister, kamuoyuna Antalya halkı adına, bu saldırıları protesto ettıgımizi açıklarız.» olayları kinadilar 

ORHAN TAYLAN - MEHMET 
AKSOY - CİHAT ARAL - ZEHRA ARAL - SEYİT ÖZDOĞAN - 
GÜLSÜM KARAMUSTAFA - Fİ- 
GEN TAŞBAŞ - SENİYE FEN- 
MEN - ASIM İŞLER - İBRAHİM ÖRS - İSMAİL SARAY - NEFHİZ TANYELİ - YUSUF TAKTAK - AV-Nİ MEMETOĞLU - NAİMA EL - SHİSHİNY - BODİL ANDERSEN 
- SUSANNA MAHLMEİSTER - 
ALİ NAWAZ - BRİGİTTE JÖFS-SÖR - NECLA İBRAHİM. 


Bu başlık hiç kimseyi yanıltmamalıdır. MC'nin dosyası sadece «kanlı gençlik dosyası» ndan ibaret değildir. 
Hayatın her alanında kanlı terör, baskı, zulüm ve kıyım politikası izleyen gerici faşist karması MC, ayrıca uygulağı ağır ekonomik yıkım politikası ile de kabarık bir dosyalar dizisine sahiptir: MG'nin işçi dosyası, MC'nin köylü dosyası, MC'nin öğretmen kıyımı dosyası, MC'nin teknik elemanlar dosyasi, MC'nin Doğu dosyası, MC'nin TRT dosyası, MC'nin eğitim ve bilim düşmanlığı dosyası, MC'nin kadın dosyası, MC'nin dış politika dosyası, MC'nin ağır ekonomik yıkım dosyası... Ve hayatın tüm alanını kapsayan, içinde öz olarak halk düşmanlığını barındıran suçlar, baskılar, o zulümler, kan, acı, gözyaşı, talan, yıkım, soygun, yolsuzluklar, suntalar ve mobilyalardan olu-Şan dosyalar dizisi... 

Kuşkusuz, bu dosyalar içerisinden en kanlı, en barbarca, en haince olanı MC'nin gençlik dosyasıdır. Bu sözlerin havada söylenmiş sözler olmadığını uzun boylu kanıtlamak yerine, isterseniz, dosyayı önümüze alalım ve incelemeye başlayalım. Dosyanın üzerinde, yazılarından kan akan «MC'nin KANLI GENÇLİK DOSYASI» yazılı, Altında ise, «İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ Eğitim - Araştırma Bürosu» nun imzası var. Kapağını çeviriyoruz ve ilk sayfada gözümüze, 31 Mart 1975 tarihinde 
iktidara gelen MC'nin 8 Haziran 1976 
tarihine dek uyguladığı kanlı faşist terörün kronolojik dökümü çarpıyor. Bu kronolojik döküm, sadece olayların zikredilmesi biçiminde olduğu. halde, tam 
24 daktilo sayfası tutuyor. 

«1 NİSAN 1975 - Ankara DMMA'de faşist çeteler, ilerici öğrencilere saldırmış, 8 kişiyi yaralamışlardır. 

Akşam Ticaret Lisesi öğrencilerinden Adnan Tan ilerici bir gazete okuduğu için faşistler tarafından dövülmüştür. 

Afyon TÖB-DER Lokaline silahlı baskin düzenliyen faşistler bir çok kişiyi yaralamişlardır.» 

Ve şöyle bitiyor: 

«8 HAZİRAN 1976 - MC'nin Gaziantep'de düzenlediği kanlı terör sonucu 
6 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmış, en az 
20 kişi gözaltına alınmıştır.» 

Faşist sürülerin son saldırılarını biz ekleyelim: Türk-İş'e. bağlı Türk-Metal-İş'de yuvalanan faşistler Bursa'da Tofaş işçilerine saldırmış, Muharram Çetinbaş adlı işçi öldürülmüş, iki işçi a ğır yaralanmıştır. Ayrıca bir çok İşçi gözaltına alınmıştır. 

Dosyanın sayfalarını çeviriyoruz... 
MC'nin uyguladığı kanlı faşist terörün sonucu ölenlerin, yaralananların, işkence görenlerin, gözyaşı dökenlerin fotoğrafları namuslu, insansever kişilerin tüylerini ürpertecek biçimde, bir tilm şeridi gibi gözümüzün önünde beliriyor... Uzun yıllar emek vererek büyüttüğü, canına can kattığı, aşından, ekmeğinden keserek okutmak için büyük kentlere yolladığı çocuklarının fa şist sürüler tarafından öldürülmesine yırtınarak ağlayan analar, bacılar, babalar, kardeşler; ve arkadaşlarının cenaze törenini faşizme karşı bir yumruk gibi kullanan, onu yığınsal çıkışlara dönüştüren binlerce, onbinlerce, ilerici, yurtsever, demokrat, devrimci gençlerin oluşturduğu bir film şeridi... 

Ve sayfaları çeviriyoruz... Faşist saldırıların kronolojik dökümünü çeşitli açılardan irdeleyen ve belirli sonuçlar çıkaran bir değerlendirme yazısı ile karşılaşıyoruz. Şimdi, İLERİCİ GENÇ-LER DERNEĞİ Eğitim - Araştırma Bürosu» nun hazırladığı bu yazıyı veriyo-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MC NİN KANLI GE 


«MC'NİN KURULUŞU VE 
FAŞİST SALDIRILARIN HİZLANMASI 


Her ne kadar düzenlediğimiz faşist saldırıların kronolojik dökümünde MC'- nin ikidar olma tarihi olan 31 Mart ek vii tarihi olarak alınmış olmakla birlikte, faşist saldırıların başlanaıcı bu tarih değildir. Faşist saldırılar, CHP - MSP koalisyonun dağılma- ya yüztutması ile başlamış, tepeden inme Irmak iktidarı döneminde yoğunlaşmış ve MC'nin kurulması ile hızlanmıştır. Irmak Hükümeti'nin işbaşında olduğu, «Milliyetçi Cephe» nin kurulması görüşmelerinin sürdürüldüğü dönemlerde faşist saldırıların birdenbire yoğunlaşması ve MC iktidarı döneminde doruk noktasına ulaşması, faşist saldırıların kaynaklandığı mihrakı göstermesi açısından kaydadeğer bir noktadır. Ancak, böylesine bir değerlendirme, başlıbaşına herşeyi ifade etmemektedir. Çünkü MC, emperyalist güçlerden «bağımsız» bir olgu değildir; aksine, toplumun bugünkü yapısından, ilerici güçlerle gerici güçler arasındaki çatışmadan kaynaklanmaktadır. 

MC ve onu oluşturan partiler, sermayenin en gerici, en şovenist, en talancı, en kanlı kesimlerini temsil etmektedirler. Bu sömürücüler cephesi- ni saldırgan emperyalist güçlerden ve başta ABD emperyalizminden ayrı görmek olanaksızdır. İşbirlikçi büyük burjuvazinin, büyük toprak ağalarının, militarist çevrelerin iktidarı olan MC, emperyalizmin ülkemizdeki politik karargahıdır. 

Dış ve iç sömürücülerin oluşturduğu bu sömürü ağı, yani emperyalizme bağımlı çarpık, gerikalmış kapitalist toplum yapısına sahip olan ülkemiz, yıllardır bunalımdan bunalıma sürüklenmektedir. İzlenen kapitalist yolla kalkınma yöntemi sonucu ekonomik, sosyal, politik yıkım süregenleşmiştir. E- 


.gemen güçler, bunalımdan çıkış yolu- 


nu kimi zaman açık faşizmde görmektedirler. İçinde bulunduğumuz dönem, böylesine bir dönemdir. İşte bunun için faşist tırmanış başlatılmıştır. Faşist saldırılar bunun içindir. Gençlerin öldürülmesi, yaralanması, işkence görme- si, zindanlara tıkılması bunun içindir. 
Bunun içindir faşist zulüm! .. 


FAŞİST SALDIRILARIN 
KANLI İSTATİĞİ 


«31 MART 1975 tarihinden yani faşist karması MC'nin işbaşına gelmesinden bu yana sosyalist ,öemckratik solcu, sosyal demokratlar ve tüm ilericiler üzerinde sürdürülen kenl: terör geniş boyutlara ulaşmış, yığınsal bir karektere bürünmüştür. Faşist saldırılar sonucu ölenlerin, yaılananların, gözaltına alınanların, tutuklananların ulaştığı boyut, kanlı bir iç savaşın MC tarafından başlatılmak iste' *:'ğ.ni göstermektedir. Aşağıda Tao'o | ve Tablo 1'de ortaya çıkan rakamlar bunu kanıtlamaktadır. 

Tablo I| ve Tablo İl'den çıkan sonuç şudur: 15 aylık faşist karması MC iktidarı dönemince yapılan 706 faşist saldırı sonucu 89 kişi öldürülmüş, 2318 
kişi yaralanmış, 3865 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 375 kişi ise tutuklanmıştır. (Ancak, yaptığımız faşist saldırıların kronolojik dökümünün 31 Mart 1975 ve 8 Haziran 1976 


tarihleri arasını kapsadığını hemen hatırlatalım. 8 Haziran'dan bu yazının yazıldiğı güne değin 11 kişinin öldürülmesi ile ölü sayısı 100 olmuştur. Çıkan sonuca göre Haziran ayı, MC iktidarı döneminin en kanlı ayı olmuştur. 
Ayrıca, Haziran ayı ,işçi kesimi üzerindeki faşist saldırıların kanlı boyutlara ulaşması ile de nitelendirilebilir. MC'- nin meclislere. sunduğu yeni faşist DGM kanunu tasarısı, tüm ilerici güçler ve kuruluşlar üzerindeki faşist baskıların yoğunlaşacağını göstermektedir.) 

Faşist çeteler yalnız ilericilere karşı değil, faşizmin karanlık ve çağdışı yüzünü gören kendi üyelerine ve sempatizanlarına karşı da kanlı terör uygulamışlardır. Faşist Türkeş'in «davadan döneni vurun» emrine uygun olarak uygulanan bu terör sonucu MC iklidari döneminde 14 kişi öldürülmüştür (bu sayı tablolardaki sonuçlara dahildir). 

Tablolardaki sonuçları şöyle bir değerlendirmeye de tabi tutmak mümkündür: Hergün ortalama olarak ilericilere, devrimcilere - yönelik 2 faşist saldırı düzenlenmektedir; bu faşist saldırılar sonucu her beş günde bir kişi ölmektedir, hergün 5 kişi yaralanmakta, her gün 9 kişi gözaltına alınmakta, yine ortalama her gün bir kişi tutuklanmaktadır. 

Tablo l'i gözönünde tuttuğumuz takdirde, belirli aylarda faşist saldırıların yoğunluk kazandığını görürüz. İşin ilginç yanı, faşist saldırıların yoğunlaştığı aylar aynı zamanda yolsuzlukların, Demirel biraderlerin usülsüz kredi hikayelerinin, Loockheed'lerin, üniversitelere elkoyma ve sıkıyönetim tehditlerinin ayyukaya çıktığı aylar olmasıdır. Eibette bunları bir rastlantı olarak ele almak olanaksızdır. Aksine bu iki olgu birbirleriyle içiçe geçmiş, birbiri- ni tamamlayan olgulardır ve tek bir merkezden kaynaklanmaktadır. Faşist karması MC'nin işbaşına gelmesiyle ülkemizde talan, soygun, yıkım, kanlı terör hızlanmıştır. Yaptıkları talanı, soygunu, rüşvetleri gözlerden kaçırmak için egemen güçler faşist saldırıları yoğunlaştırmaktadırlar. Böylelikle bir taşla iki kuş vurmak istemektedirler: Faşist saldırıların yoğunlaştırılması ile, hem yaptıkları yolsuzlukları, soygunları gizlemiş olacaklar, hem de «sağ-sol kavgası», «anarşi var» çığırtkanlığı ile «etkili ve yetkili çevrelere» yaslanıp bir sıkıyönetime gitmenin ortamını hazırlayacaklar. Oynanan oyun budur. 


FAŞİST SALDIRILARIN 
KAYNAĞI MC'DİR 


Nisan 1975, MC'nin iktidara geldiği ilk aydır. Bu ay içerisinde faşist saldırılar hız kazanmıştır. Böylelikle, MC'- nin, faşist saldırıların kaynağı olduğu gerçeği somutlanmaktadır. 

Eylül - Ekim 1975, seçim kampanyası dönemidir. Kampanya süresince 84 
saldırı düzenlenmiş, 7 kişi öldürülmüş, 
191 kişi yararlanmış, 430 kişi gözaltına 
alınmış, 35 kişi tutuklanmıştır. Eylül - Ekim 1975 seçim kampanyası döneminde faşist saldırıların yoğunlaştırılmasının amacı, halkın demokratik hakkını kullanmasını engellemektir. Seçim sonuçlarının gerici partiler için bir yenilgi olacağını anlayan egemen güçler, bunu önleyebilmek için emekçi halkımız üzerindeki baskıyı arttırmış, halkı terörize ederek istediği sonucu alma- 


ya çalışmıştır. Fakat bütün çabaları boşa gitmiştir. Çünkü, seçim sonuçları, halkımızın faşizmi istemediğini ortaya koymuştur. 

Seçim sonuçlarını hazmedemiyen gerici güçler, halkımızdan öç almaya çalışmıştır. Kasım (1975) ayındaki faşist saldırıların oran olarak yüksekliği bunu kanıtlamaktadır. (Tablo l'e bakınız). 
y Ocak 1976'da Milli Güvenlik Kurulu, MC iktidarının o sıkıyönetim önerisini görüşmek için toplanırken, saldırı ve 
provokasyonlar alabildiğine artmış; 89 
faşist saldırı 15 ilericinin ölümüne yol açmış, 242 kişi yaralanmıştır. Gözaltına alınan 390 ilericiden 2'si tutuklanmıştır. 

Sıkıyönetim önerisini Milli Güvenlik Kurulu'na getiren MC iktidarı, bu önerisini destekler nitelikte «olaylar» çıkartıp «anarşi var» demagojisi ile kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır. Ancak, MC'nin tezgahladığı oyunu zamanında gören demokratik güçlerin ve emekçi halkımızın direnci bu oyunu bozmuştur. 
MC'nin sıkıyönetimi o getirememesinin bir diğer nedeni olarak, egemen kesimler arasındaki çelişkiyi de saymak gerekir. «Gerek sermayenin iç çelişkilerinden, fakat daha önemlisi demokratik güçlerin büyüyen direnci yüzünden gerici MC iktidarı sıkıyönetime gidemedi. Sıkıyönetimi ilân etmek için Milli Güvenlik Kurulu'ndan karar çıkarmaya çalışan Demirel bunu başaramadı. (İLERİCİ Yurtsever GENÇLİK - Sayı 
6)» 

Yukarıda verdiğimiz faşist saldırıların kronolojik dökümü de apaçık göstermektedir ki, faşist kanlı terör, plânlı saldırılar halinde tek merkezden yönetilen açık-gizli örgütlerce düzenlenmektedir. Mobilya ` yolsuzluğu, Loockheed rüşvet olayı, gerici yasaların meclislerden geçirilmesi sırasında artan, giderek kitlesel katliamlara dönüşen saldırıların plânlı olmadığını ileri sürmek için, açik bir şaşırtmaca sözkonusu değilse kör olmak gerekir.. 

Oysa durum çok açıktır. Kapitalist yolla kalkınma yöntemini izleyen egemen güçler bugün ülkemizi her bakım- dan bir çıkmaza sürüklemişlerdir. İşsizliğin hayat pahalılığının her geçen gün artması, çekilmez olması, emekçilerin satınalma gücünün günden güne düşmesi, her yıl yüzbinlerce gencin işsizler ordusuna katılması, geniş emekçi yığınlarının hoşnutsuzluğuna neden olmaktadır. Bölgeler arasındaki ekonomik dengesizlik uçurumlaştığı gibi, buna bağlı olarak Doğu'da ırkçı - şoven baskılar kanlı boyutlarda sürdürülmektedir. Doğubeyazıt, Mardin - İdil, Hakkari, Pazarcık olayları ilk elde aklımıza gelen ve sadece günlük basına yansıyan olaylardır. Günlük basına yansımayan daha nice, sayısız baskı ve te- 


rör olaylarını Doğu'daki yurttaşlarımız yaşamaktadır, yaşıyor. ; Çağırdığı cinleri tekrar başından kovamıyan ecinnici başı örneği, yarattıklar? sorunların üstesinden gelemiyen egemen güçler sıkıyönetimlere başvurmadan ülkeyi yönetememektedirler. 53 
yıllık Cumhuriyet tarihinin 27 yılın sı- 


“ kıyönetimler altında geçirmemiz de bu- 


nu kanıtlamaktadır. 

Egemen güçler, demokratik güçlerin direnci karşısında sıkıyönetimlere gidemedikleri ” zaman «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» havası (o estirmektedirler. 
Başta Türkiye işçi sınıfı olmak üzere 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emekçi halkın gelişen demokratik mücadelesi karşısında sarsılan faşist karması MC'de «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» i uygulayagelmektedir. İktidarın denetimindeki valiler birer «sıkıyönetim kumandanı» gibi davranmakta, demokratik çıkışların karşısına dikilmektedir- 


ler. Demokratik örgütleri kapatmakla, ` 


ilerici yayın organlarını toplatmaktadırlar. 


EĞİTİM KURUMLARI FAŞİSTLEŞTİRİLİYOR 


MC iktidar olur olmaz faşist tirmanışı hızlandırmış, bir yandan saldırıları yoğunlaştırırken, diğer yandan devlet o kurumlarını adım adım faşistleştirme yoluna gitmiştir. Devlet kurumlarının çeşitli kademelerinde çalışan bütün dürüst, namuslu, ilerici, demokrat memurları hallaç pamuğu gibi oradan-ora- ya atmıştır. 

Buna bağlı olarak eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi ise, faşist MHP'ye yakınlığı ile bilinen Milli Eğitim Bakanı A. Naili Erdem'in kişiliği ile yakından bağlantılıdır. Çeşitli faşist örgütlerin mahalli çapta listeler düzenliyerek Bakanlığa gönderdikleri ve bu listelerin Bakanlıkta «gerekli değerlendirmeye» tabi tutularak kıyım makinasının çalışurıldığı, ilerici basında belgeleri ile birlikte açıklanmıştır. 

MC iktidarı, türiü yoksunluklar içerisinde üniversite öğrenimine başlayan; bu nedenden ötürü yurtlarda kalmak zorunda kalan binlerce öğrencinin barınması gereken yerleri, faşist çetelerinin plânlı saldırıları ile fiilen işgal ettirmekte ve tam anlamiyla bir silah deposu haline getirmektedir. Faşist yuvalar haline getirilen yurtlar, çevre halkına, okullara, fabrikalardaki işçi direnişlerine karşı birer saldırı üssü haline sokulmuşlardır. 

Önümüzdeki günlerde işgal edilmesi planlanan yurtların başında .Atatürk Öğrenci Sitesi gelmektedir. Yurdun başına getirilen müdür, yurdu faşistleştirmek için büyük çabalar harcamaktadır. 


Bugün Istanbul'da faşist çetelerce 


Tablo | 


AYLAR Faşist saldırılar Ölüm 


Nisan-75 85 4 
Mayıs-75 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 


Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak-76 
Şubat-76 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
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Tablo II 
TOPLAM Faşist saldırılar Ölüm 
14,5 ay 706 89 


Yaralı 
300 716 
145 128 
198 420 


Yaralı 
2318 3865 375 


LİK DOSYASI 


işgal altında tutulan Devlet ve Mahalil (özel) yurtların sayısı bir hayli fazladır. Bu yurtlar şunlardır: Edirnekapı, Trabzon, Sakarya, Kocaeli, Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kırklareli, K. Maraş, AtatürksEğitim Enstitüsü, Artvin, Adana, yseri, Antalya, Erzurum, Bolu, Orman Fakültesi Yurdu. 

Eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi bir yönüyle de öğrencilerin öğrenim özgürlüğü ile ilgilidir. Polislerin açık desteği ile faşist çeteler okullarda tam bir terör estirmekte, ilerici öğrencilerin okula girmeleri engellenmektedir. 
İlerici öğrencilerin İstanbul'da sokulmadıkları okullar: Vatan Mühendislik Yüksek Okulu, İstanbul Üniversitesi Merkez Binasında Hukuk ve İktisatın bir bölümü, Edebiyat Fakültesidir. Fiili faşist işgal altındaki okulların bunlarla sınırlı olduğunu sanmak yanıltıcıdır. Çeşitli zamanlarda, çeşitli okullarda bu tür bir uygulama görülmektedir: Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu, Galatasaray Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu, Yıldız Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, bu tür uygulamalara örnek olarak gösterilebilir. 

Ankara'da faşistlerin işgali altında olan yurtlar ve okullar ise şunlardır: Yurtlar; Site, Yıldırım Beyazıt, Niğde, .Muğla, Malatya, Sivas, Adana; Okullar; Ankara DMMA, Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi, Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu, Maliye Muhasebe Yüksek Okulu, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi, Gazi Eğitim Enstitüsü, Turizm Ticaret Yüksek Okulu ve Ankara İTİA'dır. 

Öğrencilerin öğrenim özgürlüğü sorunu sadece büyük kentlere özgü değildir. Anadolu'nun diğer il ve ilçelerindeki üniversite, Yüksek okul ve liselerindeki durum da pek farklı değildir. Erzurum Atatürk Üniversitesi, Elâzığ Fırat Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, diğer illerdeki Eğitim Enstitülerinin birçoğu, ya faşist işgal altındadır, ya da sürekli faşist saldırılarla karşı karşıyadır. 

Eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi girişimlerinde boy hedefi alınan kesimlerden birisi de öğretmen kesimidir. 


Gözaltına A. o Tutuklananlar 


Gözaltına A. Tutuklananlar 


Can düşmanlığı ile bilim düşmanlığını birlik- 


te yürüten MC nin kan lı terör politikasına 
HAYIR! 


TÖB-DER Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 5000 ilerici öğretmen kıyıma uğramış, yerleri değiştirilmiş, açığa alınmıştır. 250 karı-koca öğretmen ayrı ayrı illere sürülerek, aileleri parçalanmıştır. Öğretmenler üzerine düzenlenen 1000 saldırı sonucu 7 ilerici, devrimci öğretmen öldürülmüş, 200 
öğretmen ise yaralanmıştır. Gerici, faşist karması MC iktidarı bu saldırılarla da yetinmemiş, öğretmenlerin yığınsal demokratik örgütü olan TÖB-DER şubelerinden 32'sini kapatmış, üye ve yöneticilerinden birçoğunu tutuklamıştır. 

Eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi girişimleri çok yönlü bir niteliğe sahiptir ve değişik yöntemlerle yürütülmektedir. Kimi yerlerde okullar ve yurtlar işgal edilirken, kimi yerlerde öğretmenler kıyılmaktadır. Kimi yerlerde ise öğrenciler yığınsal bir biçimde okullardan atılmakta, faşist çetelere alan açılmaktadır. Eğitim Enstitüsü ve öğretmen liselerinden toplu olarak atılan ilerici, demokrat, yurtsever öğrencilerin sayısı onbinleri buluyor. Öğrenim özgürlükleri gerici müdürler ve faşist çeteler tarafından gaspedilen öğrencilerin toplu çıkarılmalarına örnek olarak şu okullar gösterilebilir: Çanakkale Öğretmen Lisesi 150 öğrenci, Bolu Erkek Öğretmen Lisesi 300, Hatay Eğitim Enstitüsü 117, Mersin Öğretmen Lisesi 
158 öğrenci... Bu listeyi hayli uzatmak 
mümkündür. 

Bir yandan yurtları basıp, kitapları toplayan ve meydanlarda yaktıran (son Niğde Yurdu baskınında olduğu gibi) gerici MC, diğer yandan bazı okulların üzerinde önemle durmakta və uzun süreli planlar uygulamaktadır. Üzerinde özel olarak durulan okulların Eğitim Enstitüleri ve Öğretmen liseleri olduğunu tahmin etmek için zihinleri pek zorlamaya gerek yoktur. Bu okullardan mezun olacak öğrencilerin toplumsal yaşamda alabilecekleri önemli işlevi gözönünde tutan egemen güçler, örneğin Diyarbakır ve YAY-KUR'da olduğu gibi özel bir yöntem izlemektedirler. 
Diyarbakır Eğitim Enstitüsünde yıllardır izlenen özel yönteme, göre, okula 
girişte Diyarbakırlı öğrencilere % 10 
hak tanınmakta, diğerleri çeşitli iller- den alınmaktadır. Bu özel yöntemin temelinde ulusal baskının ve ulusal özümsemenin yattığı bilinmektedir. 
Bu özel yöntem, daha geliştirilmiş biçimiyle, faşist Reha Oğuz Türkkan'ın başında bulunduğu YAY-KUR'da da uygulanmaktadır. Burada güdülen genel amaç ise Şudur: Faşistleri yerleştirebilecek alanlar açmak, ilerici öğrencileri sürekli azınlıkta tutup, baskı ve terör uygulamaktır. Ancak bu yöntem- de gerici faşist güçlerin istediği sonucu doğurmamıştır. 


Eğitim kurumlarının faşistleştirilmesi girişimleri, Milli Eğitim Bakanlığının üst kademelerinde azgın bir biçimde sürdürülmektedir. Gerici güçler, faşist kimliği açıkça belli olan, «müseccel» faşistliği mahkeme kararı ile tesbit edilen Reha Oğuz Türkkan gibi bir halk düşmanını YAY-KUR'un başına getirebilecek kadar cüretkâr olmuşlardır. 

Bütün bunlardan şu sonucu rahatlıkla çıkarabiliriz: Devlet kurumlarının faşistleştirilmesi çabaları en azgın, en barbarca biçimde eğitim kurumlarında sürdürülmektedir. Ve bu, ülkemizdeki genel faşist tırmanışın bir parçasıdır, 


Ayrıca, ~ 


, körletmek, diğer 


ama önemli bir parçası... 


MC BİLİM DÜŞMANLIĞI 
İLE CAN DÜŞMANLIĞINI 
BİRLİKTE YÜRTMEKTEDİR 


Faşist biçimli MC, can düşmanlığı ile bilim düşmanlığını birlikte yürütmektedir. Faşist Mussolini İtalyasının yasalarından alınan 141-142. maddeler özgür düşünce ve bilim üzerinde Dəmoklesin Kılıcı gibi dururken bilimsel çalışma yapmaktan sözelmek gülünçtür. Dünyanın birçok ülkesinde serbestçe basılıp satılan bilimsel kitaplar ülkemizde yasaklanmakta, -toplatılmaktadır. Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda okuttuğu «Uygarlık Tarihi» adlı ders kitabında «komünizm propagandası» yaptığı iddiasıyla Doç. Server Tanilli hakkında bu faşist yasalara dayanılarak dava açılmıştır. 

Bilimsel eserlerin ve bilimsel düşüncenin yayılmaması için elinden geleni yapan faşist karması iktidar, faşist çeteleri aracılığıyla Anadolu'nun birçok ilinde ilerici yayınların satılmasını engellemektedir. Yaratılan baskı ortamı koşullarında, kitabevi sahipleri, gönderilen yayınları PTT şubelerinden çekememektedirler. Anayasanın temel hak ve özgürlükler bölümünde yeralan haberleşme özgürlüğünün bu açık çiğnenişi, bilimsel düşüncenin yayılmasını engellemek içindir. Faşist çeteler, Anadolu'da böylesine baskıları sürdürürken, İstanbul'un örtasında Cağaloğlu'nda Öncü Kitabevini gece kundaklıyarak yakabilmektedirler, tıpkı faşist Hitler Almanya'sında olduğu gibi... 

Bütün bunlara ek olarak, M. E. Bakanı A. Naili Erdem bir genelge ile, ortaöğretim kurumlarının kütüphanelerinden ilerici, demokrat yazarların ülke gerçeklerini yansıtan eserlerinin yanında, faşist görüşleri doğrudan sovunmayan eserleri de kaldırtmaktadır. Yerine, faşist, gerici görüşleri . yansıtan eserler konmaktadır. 

Egemen güçler, bilimden o denli korkmaktadırlar ki, ilerici yayınların sorumluları hakkında 500 seneyi aşan cezaları, Anayasa Mahkemesince kuruluş kanunu iptal edilen DGM savcılarına verdirebilmektedirler. 


KANLI FAŞİST TERÖRÜN SİVRİ UCU ÖĞRENCİ GENÇLİĞE YÖNELİKTİR 


Süregelen kanlı faşist terör, toplum- daki tüm emekçi katmaniara yönelik olmakla birlikte, sivri ucu öğrenci gençliğe yöneliktir. Bu bir raslantı olamayacağına göre, emperyalıst güçicrin ve işbirlikçilerinin faşist saldırılarını öğrenci gençlik kesiminde yoğunlaştırmalarının nedenleri neler olabilir? 

Egemen güçlerin, öğrenci gençliğe çok yönlü baskı ve terör uygulamasının altında genel olarak iki neden yatmaktadır: Birincisi; Karmaşık bir sosyal yapısı olan öğrenci gençliğin bir kesimini bireysel, grupsal terörist eylemlere itmek; böylelikle onları, tüm ilerici güçlere yönelteceği açık faşist terörün basamağı yapmaktadır. İkincisi; gittikçe politize olan, ulusal ve sosyal kurtuluş mücadelesinde ön saflarda, işçi sınıfının yanında savaşan öğrenci gençliği sindirmek, politikleşmesini ulusal demokratik güçlerle olan birliğini engellemektir. 


(Devam edecek) 
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FAŞİST MHP'NİN 


FAŞİST MHP'NİN 
AVRUPA'DAKİ KANLI 
SALDIRILARI 


Faşist MHP'nin Avrupa'da, yasalara aykırı olarak kurduğu faşist parti teşkilâtları ve yine yasalara aykırı olarak kurulan, aslında MHP Parti Teşkilâtlarından ayrı düşünemiyeceğimiz faşist Ülkü Ocaklar: tipindeki gençlik örgütleri üyeleri, oradaki ilerici Türkiye'li işçi ve öğrenciler üzerinde bir terör havası estirmekte, kanlı saldırılar düzenlemektedirler. 

Bu faşist saldırılardan bazılarını şöyle sıralıyabiliriz: 

5 Mayıs 1974'de, Hamburg 
Norderstedt'teki «Türk İşçi Derneği» nin kongresinde, satılmış Türk-İş (temsilcisi Selahattin KAÇARAN, işçi ataşesi ÖZCAN-OĞLU; bir konsolosluk yetkilisi ve faşist komandolar, iloricilerin listesinde yönetim kurulu adayı Neşet DANIŞ'ı kahpece öldürmüşlerdir. Neşet Danış'ın katilleri hâlâ serbestçe dolaşmaktadırlar. 

MHP Almanya Parti Toşkilâtlarından emir alan faşist komandolar, 25 Ocak 1976 günü ULM Türk Halk Ocağı'nın kuruluş kongresini bastılar. Bir çok işçi ve öğrenciyi yaraladılar. Saldirganların başında milyoner iş adamı Hacı İsmail KOÇARSLAN vardı 

11 Şubat 1976'da «Mannes 
mann Firmasının» Hilden kentin- deki işçi yurdunda, ilerici Ali İhsan ÖZSAYAR, yurt mutfağın da, faşist Nizamettin ALAŞ tara- 


a çi 


çalışmaları ve partinin yurt di * 


fından sırtından bıçaklanmıştır. 
Yere düşen Ali İhsan'a tekrar saldırmak isteyen bu gözü dönmüş, aldığı emri uygulayan faşist, yetişen diğer işçiler tarafından durdurulmuştur. Bir kaç gün sonra, Masanın odasına giden faşist Alaşa vo arkadaşları, şikayetçi olmaması için Ali İhsan'a 5000 Mark teklif etmişlerdir. Bu para Ali İhsan'a MHP Parti Teşkilâtı tarafından ödenecekti. Fakat Ali İhsan şikayetini gefi- almamıştır. Ama faşist Nizamettin Alaş'da hala serbesttir 

MHP'li faşist (o komandoların saldırıları sadece Almanya'da değil Türkiye'li işçilerin ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu diğer ülkelerde de saldıriar sürüp gidiyor, İşte örnekler: 

26 Şubat 1976 Perşembe günü Saat 2030 da MHP Avrupa Teşkilâtları üyesi 15 kişilik faşist komando gurubu, Fransa Türkiye'li Öğrenciler Birliği - Tours şubesi üyelerine, öğrenci lokantası önünde, tabanca, bıçak ve demir çubuklarla saldırdılar. Nebi VURAL, Lütfi BİLGEN ve Mustafa $. ÇANGAL yönetimindeki faşist komandolar, üç ilerici öğrenciyi ağır şekilde yaralamışlardır. Saldırgan faşistlerin ön saflarında, Paris şubesi üyesi olan Mao'cu Sadi GÜR-BÜZER'de bulunmaktaydı 

18 Nisan 1976 Pazar günü 
Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (ATİB) Rotterdam şubesi üyesi iki işçi faşist çetelerin saldırısı- 


na uğradı. Şaldırı «zafer» kafe 


lışmalarından tebrik etmiştir 


AVRUPA DOSYASI -II 


teryası önünde meydana geldi. 
İki işçi 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak TBÖK'ün açtığı imza kampanyasından dönüyorlardı, Yirmi saldırgandan ikisi polis tarelından tutuklanmıştır. 

Hollanda'da faşizm yasalarca eğir suç sayılmaktadır. 

Türkiye'li faşistlerinin Rottercam'daki o merkezi Pamukkale Oic'i'dir. Otelin sahibinin faşistlarin perde arkasındaki lideri olceëu söylenmektedir. 


FAASIST MHP VE 
ÜLKÜ OCAKLARI 
£APATILMALIDIR! 


Tüm bu saldırılara, yasa dışı e'gütlere karşı ilerici Alman ve bancı kuruluşlar harekete geçter. Alman Sendikalar Birliği (DGB), Federal Alman İçişleri Pakanlığı'ndan, MHP'nin Alman- 
» Parti Teşkilâtlarının ve diğer . st örgütlerin kapatılmasını sdi. Bunların yöneticilerinin Fderal Almanya'dan ve Batı ezrlin'den atılmasını istedi DGB'nin bu konuda Federal Aimanya İçişleri Bakanlığına 'onderdiği yazı özetle şöyledir: 


«,.. Konusu: Türkiye, MHP 

İlişikte Tercüman gazetesinin 
27 ve 31 Aralık 1975 tarihli iki 
nüshasının fotokopisini gönderiyoruz. İlgili parti hakkında söylenecek olan, Federal Almanya'- da kısa zaman içinde aktif şubeler açtığıdır... 

MHP'nin Almanya'daki çalışmaları şüphesiz Türkler arasında düzen ve huzuru bozucu niteliktedir. Vurucu güçler kurmakta ve olaylar çıkarmaktadır...» 


23 Şubat 1976'da DGB Genel 
Bâşkanı Heinz Oskar Vetter'in, DGB Merkez Yönetim Kurulu üye si ve yabancı işçi sorunları bö- 
'imü Başkanı Karl Schwab'ın radyoda yaptıkları konuşmalar- da, MHP'nin Almanya'da yasa dışı örgütlenmesi, ırkçı ve zorbaca eylemleri ağır bir dille kınıyorlardı. 


8 Mart 1976'da ise «Almanya'- 
nın Sesi» radyosunda Karl Schwab özetle şöyle diyordu: «Son günlerde yabancı siyasal guruplar, bilhassa MHP etkinliklerini artırmaktadırlar. MHP, bizim canice diye nitelediğimiz yöntemlerle Türk Vatandaşlarını, santajlar ve zorbalıklarla baskı altına almaktadır. Radyo ve televizyon programcılarına karşı cinayet o tehditleri savrulmaktadır...» Bu tehditler, gerici Tercü- 


Faşist MHP ve Ülkü 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK © SAYFA: 8 


Ocaklarının Tür — 


kiye'deki suç dosyası daha ağırdır. 


Her iki örgütün kapatılması için Türkiye'deki çalışmaları temel alın- 


malıdır... 


man gazetesinin Avrupa baskısında sık sık tekrarlanmaktadır. 

Alman Sendikalar Birliği (DGB)'nin yanısıra Türkiye Barış ve Özgürlük Komitesi (TBÖK)'de MHP'nin ve faşist Ülkü Ocaklarının Almanya'da ve diğer Batı Avrupa ülkelerindeki yasa dışı teskilâtlarının kapatılması Için bir kampanya açmıştır. MHP Almanya Parti Teşkilâtları ile ilgili belgeleri açıklamaktadır. 

Dünya Barış Konseyi (DBK)'- de, faşist MHP'nin ve Ülkü Oçaklarının Türkiye'deki ve Avrupa'daki insanlık dışı, ırkçı baskılarını tüm dünya demokratlarına duyurmakta, MHP'nin ve Ulkü Ocaklarının. kapatılması için yoğun çalışmalar yapmaktadır. DBK, faşist baskılar için, Birleşmiş , Milletlere ve İnsan Hakları Komisyonuna başvurmuştur. 

DGB, DEK ve TBÖK'ün ve diğer ilerici örgütlerin bu girişimleri sonucu Federal Almanya Hükümeti Başsavcılığı MHP'nin 27-29 Aralık 1975 tarihleri arasında Köln'de yapılan «Küçük Kurultayı» nı soruşturmaya başlamıştır. Ayrıca, Türkiye'de ds Yargıtay Başsavcılığı faşist MHP nin Avrupa Parti Teşkilâtları ile ilgili olarak delillerin toplanmasına başlamıştır. Ancak bu ko- 


“TÜRKEŞ : NAP Loader 


Faşist MHP ve Ülkü Ocaklarının ka 


patılması için tüm 


ilerici kuruluşlar elele vermelidir... 


nuda Dışişleri Bakanlığının ve MHP'nin Almanya örgütleri ile yakın ilişkileri olan Başkonsolos.ve Konsolosların engellemeleri, olayları gerçek bir biçimde yansıtmamaları, Yargıtay Başsa” cıliğinın çalışmalarını yavaşlatmıştı. (27 Nisan 1276 tarihli gün lük gazelelerda bu konuda ha berler çıkmıştır.) 


Avrupa'daki Türkiye'liler üze rinde yoğunlaştırılan faşist saldırılar, diğer örgütlenme biçimlerinin yanısıra, faşist MHP'nin doğrudan yurtdışında örgütlen mesi ile sürdürülmektedir 


Partilerin yurtd 


nemiyeceği ıse IS uzga apaçık gösterilme! tedir. Bu durumu, demokratik hukukçular 


çeşitli defalar kamuoyuna yansıtmışlardır. Hiç bir açıdan olmasa bile bu açıdan MHP'nin 


kapatılması gerektiği belirtilmek tedir. Nitekim bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma yürüttüğü bilinmektedir. 


Cumhuriyet başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, günlük basında da izlendiği gibi, Anayasa Mahkemesine yansıtılmıştır. Anayasa Mahkemesi, MHP'nin, yasadışı olarak yurtdışında örgütlendiğini saptamış, Siyasi Partiler Kanunu'nun 113. madde- 


sine göre, yurtdışındaki örgüt- 


lerini kapatması için 6 aylık süre tanımıştır. MHP, Mahkemesi'nin bu açık ihtarına rağmen yurtdışındaki örgütlerini kapatmazsa, Cumhuriyet Baş- 


savcılığı, MHP'nin temelli kapa- 


tılması: için re'sen (kendiliğin- den) Anayasa Mahkemesine başvurabilecektir. 


Söz konusu durumda, Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP'nin yurtdışındaki örgütlenmesini soruşturmasına temel almıştır. Halbuki, MHP'nin yurtiçindeki örgütlenmesi de yasalara aykırıdır ve faşist biçimlidir. 


Ancak bu konuda da en büyük görevin demokratik güç ve kuruluşlara düştüğünü hemen belirtelim. MHP'nin yasalara aykırı örgütlenmesi ve faşist sal- 


münih 


dırıları ile ilgili dökümanların toplanması ve değerlendirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. MHP ve Ülkü Ocaklarının kapatılması, faşist yu- 


olarak gerekli 


vaların dağıtılması konusunda 


demokratik güç ve kuruluşların eylem birliğinin zorunluluğu kendisini dayatmıştır. Bu bir yurtseverlik görevidir. 


MHP'nin, Ülkü Ocaklarının ve diğer faşist örgütlerin yurtiçi- yurt dışı çalışmaları konusunda gerek li dökümanlara ve bilgiye sahip olan ilericiler, bunları bize iletip,bu konudaki çalışmalarımıza yardımcı olmalıdırlar. 

Bu bir yurtsever- 


lik görevidir... 


Anayasa 


mi! 


İLERİCİ yurtsever GENÇLİK & SAYFA: 9 


A 
KAİ 


ATTF 


8.KURULTAYI 


YAPILDI 


Avrupa'daki Türkiye'li ilericilerin demokratik kitle örgütü Avrupa Türkiye'li Toplumcular Federasyonu ATTF'nin 8. Kurultay'ı 19-20 Haziran 1976 tarihleri arasında Düsseldorf'ta yapıldı. ATTF 8. Kurultay'ı yurdumuzdaki ilerici-devrimci örgütlere ve politik tutuklulara şu dayanışma mesajını göndermiş- 


tir: 


ATTF 8. KURULTAY'INA KATILAN DELEGELER OLARAK: 

Faşist baskılara göğüs gererek, yurdumuzda halkımızın, işçi sınıfı önderliğinde, barış, demokrasi, ulusal ve sosyal kurtuluş için verdiği mücadelede aktif olarak yer alan 

İşçi sınıfımızın devrimci sendikal örgütü DİS, 

İlerici, yurtsever öğretmenlerimizin tek kuruluşu 


TÖB-DER'I, 


Devrimci ve yurtsever gençliğin örgütü İLERİCİ GENÇLER 


DERNEĞİ'nİ, 


Yurtsever, demokrat kadınlarımızı bağrında toplayan 


İlerici Kadınlar Derneği'ni, 


Mimar, mühendis ve teknik elemanları çatısı altında birleştiren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB'ni ve tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED'i, içtenlikle selamlar, devrimci dayanışmamızı iletiriz. 

Hapishane ve zindanlarda çürütülen, işkence gören tüm 


politik tutuklularla beraberiz, 


dayanışma içindeyiz. Tüm poll- 


tik tutuklulara özgürlük için mücadelemizi daha da güçlendi- 


(Bu konuda önümüzdeki sayı daha geniş bilgi vereceğiz) 


KOSEOGLU'NUN IFADE VE çu” 


iDDIASI 


Anayasa Mahkemesinden çıktıktan sonra gazetecilere bir açıklama yapan MHP Genel Sek reter Yardımcısı Nevzat Köse-Oğlu şunları söylemiştir: 

«Partimiz hakkında Cumhur. 
yet Başsavcılığının talebine dayanak olan 648. sayılı kanunun 
113. maddesinin Anayasaya aykırı olduğu iddiasında bulundum. 
Ancak bu konudaki iddia ya dava olarak açılır, ya da defi suretiyle bildirilir. Biz siyasi parti olarak bu davayı açma yetkisine sahip değiliz. Çünkü Parlamentoda grubumuz yok. 

Savcılık partimiz hakkında bir Uyarıda bulunulması talebinde bülundu. Biz de def'i olarak beyan ettik. Partimiz hakkında isnadın yurt dışında şube açmak ve siyasi faaliyete yönelik teşkilat kurmak olduğunu öğrendik. 
Bu konuda aydınlatıcı bilgiler vermem istendi. Ben de partimi gin Türkiye dışında herhangi bir teşkilât ve şubesinin olmadığı, teşkilatlanmaya matuf bir faali- 


ANE 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yetinin bulunmadığı konusunda aydınlatıcı açıklamalarda bulun dum.» 

Köseoğlu, bir soru üzerine 643 
sayılı siyasi partiler yasasının 
113. maddesinin Anayasaya aykırılığı konusundaki gerekçeyi yazılı olarak bildirdiğini söylemiştir. 
Delillerin ne ulduğu biçim saexi soruya da Köseoğlu «Deliller konusunda hiç bir bilgim yok Çün kü dosyayı incelememiz iç r. bize açık bulundurulması (talebimiz hakkında buğüne kadar Anuyasa Mahkemesince bir karar alınma dı» demiştir 


f 
ÖRGÜTÜ YOKMUŞ 

Öte yandan MHP Müfettiş: Enver Altaylı dün yaptığı açıklama da partisinin yurt dışında Pârti ler Yasasında belirtildiği biçimde bir örgütü bulunmadığını ieri 

sürmüştür. x 


YA BUNA NE DENİR 
BAY KÖSEOĞLU ? 


 DEKLERASYON 


Kıymetli Ülküdaşlarım Biwi 


2 6 1074 pezar günü Ludwigshafen-Oppau' da toplanmış 
bulunan yıllık kongremizin karan ie onurlu bir görev olan 


MHP yürütme kurul, başkanlığına getirilmiş bulur. 
maatayım Yer TÜ hermangıbır sorumu görevi ölmek onu bütün gerekleri ile yerıne getirmek kadar ror değildir 

— 


Hepimiz partimizin hareket noktası, hedefleri ve Türkiyemize 
0 ölçüsünde son derece ror ve 


bad esaslarda muhtevidir Bunun için ancak dokturimemizi iyi öğrenmek ve bilmeyenlere anlatmak ve öğretmek surotiyle, partimizi devlet yönetimine götürecek olan güven ve madı kazanabılırız. Aksi halde MHP nin bütün yurt sathında kendisini göyelerıne ulaştırabilecek oian güven ve timad kazanması çok geç ve ror olur 


Doktürinimizi öğrenme zaruretini, M H P yi doğuran sebepleri 


ki büyük emperyalist sisteme karşı mili bir doktinn oldu 


gunu öğreterek onları kazanmağa çalışmaktır 


b- 


O zaman buluşma yeri ve noktasında segari müştereklerde değil, azami müşlereklerde birleşeceğiz. 


Vazitemiz. (ALLAH, taşıyacağımızdan daha farla yük yükle- 


Butun çalışmalarımızda ayrıca du hususu birbirinden ayırma da son derece dikket etmemiz gerekmektedir Bu da toplum. 


Cu görüşlere sahbolan yurtsever vat 


saleyenleri milletimize haset De 


mekt Tabildirki devletimizin güven ve bütünlüğüne karşı suç işleyenler ile, devletimizin güvenliğinden sorumlu olanlar ülglenmektedirler. Bızım de ülkücüler olarak büyük bir gayret göstererek Özellik'e kültür ve teşkilat çalışmaları vasıtasıyla 


ların öğrencilerimiz ve işçileşigniz 


LÜBNANDAKİ KATLİAMA SON 


Günümüz “dünyasında, emper- 


yalizmin sömürgen, gerici özü, 


kokuşmuşluğu, asalaklığı, durumunun acizliği ve insanlık düş manı karakteri şimdiye dek hiç böylesine açığa çıkmamıştı. 

Emperyalizm ve onun işbirlikçiləri insanlığın baş düşmanı, toplumsal ilerlemenin baş enge-Jidir. 

Bugün. emperyalizmin içine düştüğü bunalım, dünya devrim sürecinin barış, bağımsızlık, demokrasi ve Sosyalizm uğruna verdikleri savaşmmlarla artarak derinleşmektedir. ` Emperyalizm, içine düştüğü aciz durumdan, bölgesel saldırı ve tahriklerle kurtulma çabası içindedir. Kaniı dişlerini her gün başka bir bölge halkına. ve insanlığa göstermektedir. 


Orta-Doğu'daki bunalımın 6- zünde emperyalist güçlerin saldırıları yatar. ABD emperyalistleri, İsrail'deki işbirlikçi siyonist iktidarla ortak olarak Arap halkına, Filistin'lilere (amansızca saldırmışlardır. Siyonizm, gerici milliyetçi bir ideolojidir. Birleş- 


miş Milletler Teşkilâtında da ka- 


Kıbrıs: 


VERİLMELİDİR! 


bul edildiği gibi siyonizm ırkçılıkla eş anlamlıdır. 

Bugün Lübnan'da 15 aydır devam eden iç savaş, emperyalist, siyonist saldırıya karşı Lübnan halkının, Filistin'lilerin direnmesidir. Lübnan iç savaşının amaçlarından biri de Filistin davasını yok etmektedir. İşte bu yüzden, Lübnan'da ilerici Arap halkı ile Filistin'liler omuz omuza gerici, siyonist, emperyalist güçlere kar şı savaşıyorlar. 

Bu durumda, Lübnan'a dışarıdan yapılan her türlü müdahale emperyalistlerin, siyonistlerin işine yarıyacaktır. Bu anlamda, Suriye'nin müdahalesi de, Lübnan sorununu daha da karıştırmıştır, Lübnan'ın içişlerine bir müdahale sayılmaktadır. 


Suriye'nin Lübnan'a dışarıdan yaptığı müdahale, Lübnan emekçi halkının, Filistin Direnme Hareketinin, ilerici güçlerin gerici güçlere karşı olan birliğini parçalamak amacını o taşımaktadır. 
Nitekim bundan dolayı dünya demokratik (kamuoyunun sert tepkilerine neden olmuştur. 

Suriye yöneticileri, Lübnan'a 


müdahalelerini «iç savaşı» sona erdirmek gibi bir «iyi niyetle» açıklamaya çalışıyorlar! Ancak, gerekçe ne kadar «iyi niyetli» olursa olsun, getirdiği sonuçlar saldırgan emperyalist güçlerin yararınadır. 

Lübnan'daki iç savaşın şiddetlendiği bir önemde, Fransa yöneticilerinin «gerektiğinde Lübnan'a müdahale edebiliriz» şeklindeki açıklaması dünya demokratik ve barışsever kamuoyu tarafından sert bir biçimde kınanmıştır. Aslında bu sert tepki, sadece Fransa'ya karşı değildi: Lübnan'a müdahaleyi düşünen tüm emperyalist güçlere ve onların değirmenine su akıtanlara da yönelikti. 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Lübnan'a yapılan her türlü dış müdahele, Orta-doğu'daki barışı tehlikeye sokar, politik çözümü geciktirir. Lübnan sorunu, dünya demokratik ve barışsever kamuoyunun ve Lübnan ilerici güçlerinin de belirttiği gibi, askeri çatışma yerine, Lübnan halkının kendi kaderini tayin hakkına dayanarak ancak anlaşma masasında çözümlenebilir. 


Portekiz'de iki Seçim 
Ve Sonuçları 


Geçtiğimiz günlerde Portekiz iki önemli seçime sahne oldu: 
Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 


seçimleri... 


25 Nisan'da Cumhuriyet Meclisine 263 
Milletvekili seçmek için 5,4 milyon Portekiz'- li sandık başına gitti. 

Seçime 14 siyasi parti katıldı. Bunların arasında PPD (Halkçı Demokrat) ve CDS (Hıristiyan Demokrat Parti) gibi gerici faşist karması partilerle, 1972 de kurulan Sosyalist Parti ve 1921 de kurulduğundan bu yana işçi sınıfının faşist rejime karşı savaşan politik örgütü PKP (Portekiz Komünist Partisi) de vardı. Geriye kalan 10 partinin 8'i Maoist, Troçkist, Anarşist görüşleri savunan küçük 


gruplardı. 


Seçim Kampanyası, emperyalizmin ve uluslararası tekellerin Portekiz'e dayatmak istedikleri stratejiye uygun bir şekilde yürütül- dü. Emperyailzmin, gerici çevrelerin amacı, devrimin kazanımlarını yok etmek açık gerici bir rejim ya da sosyal demokrat bir yönetim ile Portekiz'i denetimleri altında tutmak- 


Bu yüzden uluslararası tekeller yayın organları yoluyla demogoji ve anti-komünizm'i yaymaya çalıştılar. CIA bütün olanaklarını seferber etti. NATO'dan tehditler gelmeye başladı. 26 Nisan günü NATO manevralarının atlantik açıklarında başlayacağı açıklandı. NA-TO deniz filosu Lizbon açıklarında dolaşma- 


ya başladı. 


(Devamı 11. sayfada) 


Demokratik Güçlerin Birliği Zorunludur 


K.T.F.D. Kurucu Meclisinin Aralık 1975 de yapılmasını kararlaştırdığı Genel ve Devlet Başkanlığı seçimleri 6 aylık bir gecikmeden sonra 20.6.1976 da. 
yapıldı. Seçim sonuçlarına göre U.B.P. si Mecliste 30 sandalye, 
3 muhalefet partiside toplam olarak 10 sandalye aldı. : 

Devlet Başkanlığı seçimini ise U.B.P. si Başkanı R. Denktaş oyların % 75 ini aalarak kazanırken Muhalefet Partileri olan HP. 
ve TKP. nin desteğinden yoksun CTP. Genel Başkanı A. M. Berberoğlu oyların % 25 ni almıştır. 

Muhalefetin büyük bir yenilgi- si gibi görünen seçim sonuçları özünde görüldüğü gibi değildir. 


UBP. nin kurucu meclisteki çoğunluğunun hazırladığı anti- demokratik seçim yasası sonucun bu şekilde olmasında önemli bir etken olmuştur. Bu yasaya göre seçim bölgelerinde oyların % 51 ni alan parti otomatik olarak o bölgedeki milletvekilleri- nin 1/3 ünü çıkartmakta bu arada bu yasa ile getirilen bir başka hüküm ile Partiye verilen mühür oyların yanısıra isteyen vatandaş karma oy kullanabilmekte ve bu karma oy neticesinde bir parti listesinde % 51 i sağlayan kişi otomatik olarak seçilmekte fakat bu kişinin. almış olduğu oylar ayni zamanda partisinin oylarına da eklenmektedir. 


Böylece U.B.P. si yasanın bu 
hükmü neticesinde fazladan 8 
milletvekili çıkarmış oldu. Buna göre U.B.P. si toplam oyların % 542 sini alarak milletvekiilerinin 30 unu, Muhalefet toplam oyların % 45.8 ini alarak milletvekillerinin 10 unu çıkarmış oldu. 

Böylesine anti-demokratik bir yasa ile girilen seçime, bir de muhalefet partilerinin güçbirliği gerçekleştirememelerinden seçime ayrı ayrı girmeleri U.B.P. sinin 30 milletvekili çıkarmasında önemli bir başka faktör olmuştur. Üç muhalefet partisinden biri olan ve amblem olarak kendisine beyaz güvercini seçen Toplumcu Kurtuluş Partisi, Kıb- 

(Devamı 11. sayfada) 
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EDEBİYAT VE BARIŞ 


yerde barış savaşçıları yetiştirmeye katkıda bulunmayı, insanları o ilerlemek için duydukları soylu ve doğal isteklerinde birleştirmeyi amaçlamaz? 


Sayılar yaklaşan bir şeyi bildirir 


ml Mali — 


Sayılar bildirir uzaklaşan bir şeyleri 
Nedir uzaklaşan bizden? 
Bizden uzaklaşan nedir? 
Dünya Savaşı | 
Dünya Savaşı Il 
14'den 18'e, 39'dan 49'a 
10 yıl 54 milyon ölü 
49 milyon sakat 
ölülerle sakatların memleketi 
103 milyon nüfuslu bir memleket 
ve ayrıca öksüzleri, delileri yanık taşlarıyla 
Tüm ilerici, yurtsever yazarlar ve bunların önünde sosyalist yazarlar artık dünyada ölülerden ve sakatlardan oluşmuş ülkeler olmasın diye, çocuklar: öksüz kalmasın, insanların emeği, bir avuç sermayedarın kârının artması için, insanları yok etmeğe yönelmesin diye savaşsız bir dünya için verilen savaşıma katılıyorlar yapıtlarıyla. Çünkü edebiyat, dünya ilerici hareketinin mücadelesinde etkili bir araç olarak önemini koruyor ve koruyacaktır. 


Faşizm acımasız ve iğrençtir, insanları köleleştirmek, düşünmekten alıkoymak istemindedir. 
İnsanlığın dışında, insanlığa kar şıdır. Korkaktır. İnsanların düşünmesinden, türkülerinden, umutlarından korkar. Və insanları insanlıktan uzaklaştıran ne varsa ona zorlar insanları. Ama alın terleri ilə, verdikleri emekle yaşayan insanların, sömürüye, zorbalığa, baskıya karşı, tarih boyunca sürdürdükleri bir soylu, bir onurlu, bir övünülesi direnmeleri vardır. 

Ritsos'un deyişiyle: 


Onlar el sıkıştıklarında, bütün insanlık için parlar güneş. 
Onlar gülümsediklerinde, küçük bir kırlangıç fırlar gür sakallarından. 
Onlar uyuduklarında, on iki yıldız düşer boş ceplerinden. 
Onlar öldüklerinde, onların bayrakları ve davuliarıyla yokuşu tırmanır hayat 


İşte Yunan'lı yazar Themos Kornaros, faşizmin bu iğrençliğine karşı, insanların onurlarını, insanlıklarını yitirmeme savaşımlarını, direnimlerini o sergiliyor. 
Yazar, Yunanistan'lı yurtseverlerin Alman faşizmine karşı verdikleri boyun eğmez savaşımları anlatıyor. İnsanların onurlarını, insanlıklarını hiçe indirmek isteyen, insanlık düşmanlarını anlatıyor. 

Haydari Kampı, Almanların misillemede bulunmak amacıyla, kurşuna dizecekleri insanları el altında bulundurmak için kurdukları olağan kamplardan değildir. O, Yunanistan halkınır 


köleleştirilmesi için, korkak, hain insanlar olabilmeleri için kurulmuş bir «okul» niteliğindedir. 


m TA RET 


na» karşı insanların verdikleri mücadele, onların (yapıtlarında tutacakları yolu ve yöntemi belirliyor. 

Sovyet Yazarı Şolohov bu konuda şöyle diyor: «Huzursuz bir zamanda yaşıyoruz. Yeryüzünde savaş isteyecek tek bir ülke yoktur. Oysa ulusları savaş alevlerine iten güçler vardır. İkinci dünya savaşının sınırsız yangınından arda Kalan küllerin yazarların yuT&ğini odağlamaması hiç olur mu? Namuslu yazarın insanlığı kendi kendini yok etmeğe mahkum etmek isteyenlerin karşısına dikilmemesi olur mu?» ç 

Hangi namuslu yazarın gözleri dökülen kanların, ölen milyonlarca insanın acılarını görmezlikten gelebilir? Hangi namuslu yazarın yüreği çocukluklarını yaşayamayan çocuklara, çocukluklarını yaşatmak için verilen savaşımdan uzak tutabilir kendini? 
Hangi namuslu yazarın kalemi şu ya da bu politikacının, savaş kışkırtıcılarının, çıkar gruplarının daha fazla kâr elde etmek için insanların acımasızca yok edilmesini sergilemeye yönelmez? Hangi yazar bütün dünyada barış için mücadele etmeyi, yazdıkları ile ulaşabileceği her 


Öyle bir okul ki, sonu belirsiz, karanlık, sürekli tehlikelerle dolu, insanlık dışı işkencelerin eğitim aracı olduğu bir okul... 
Bu köleleştirme düzenine karşı olan bir halkın, Yunanistan halkının özlemleri, istemleri, başarılı savaşımları da sergileni- 


'yor aynı zamanda Haydari Kam- 


pı'nda. 

Roma'nın kahramanı Napolyon Sukaridis'in kişiliğinde baskıya, kıyıma rağmen boyun eğmeyen bir halkı gururu, umudu, faşizme karşı savaşımı dile getiriliyor. İnsan onurunun yücelmesi- nin zaferi anlatılıyor. 

Kamptan özgürlüklerine kavuşarak ayrılanlar sesler duyuyorlar, bazı geceler, ay ışığının altında Zalonga halayını çeken gölgelerin seslerini... Alman faşizminin yok ettiği, yoldaşlarının seslerini... 

«Güle güle arkadaşlar...! Yo-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Kapitalist - emperyalist sistem düştüğü bunalımları gidermek, sanayicilerine ve bankerlerine daha bol para sağlayabilmek için yeni savaşlar, gerekirse dünya savaşları çıkarmaktan, insanları ktileler halinde yok etmekten geri durmadı, geri durmuyor, geri durmuyacak da. 

Oysa insanlar; gerçek insan- 


.lar: yani dünyadaki tüm değer- 


leri elleriyle ve kafalarıyla yaratanlar, savaş istemediler hiç bir zaman ve istemiyorlar da. Onlar teknik ilerlemenin sağladığı olanakların ve yarattıkları değerlerin insanların kitleler halinde yok edilmesine değil, insanların mutluluğuna yönelik olmasını istiyorlar. 

Ve insanların savaşsız bir dünya yaratmak için verdikleri bu haklı savaş, her gün biraz daha güçlenerek sürüyor; dünyada insanın insanı sömürmediği bir düzen kuruluncaya dek de sürecek, 

Edebiyat da bu güçlenen, bu haklı savaşta yerini alıyor. Her namuslu, ilerici, yurtsever yazar kalemiyle, yüreği ile ve gerektiğində canı ile katılıyor bu savaşıma, Ve «ümidin düşmanlarına, meyve çağına ağacın, bu serpilip gelişen hayatın düşmanları- 


DARİ KAMPI 


lunuz açık olsun, güle güle! Gidin, kan ağlayan halkımızın dizleri dibine diz çökün, size tek- 


rar savaşmak olanağını bağış- 


ladığı için ona teşekkür edin! 
Bunca kan ve acılar karşılığı kazandığınız özgürlüğünüzü koruyun gözbebeğiniz gibi. Bizlər burada, hep birlikte yaşadığımız, ıstırap çektiğimiz, okanımızla, gözyaşlarımızla o suladığımız bu koğuşlarda, bu avlularda kalıyoruz. Gideceğiniz yerlerde bizim çocuklarımıza rastlarsanız onları ellerinden tutup mezarlarımızın başına getiriniz ve orada size emanet ettiğimiz vasiyetnamenin kırmızı mührünü açıp okuyun onlara!» 

Yine Ritsos'u İzleyelim: 


Onlar öldüklerinde, 

onların bayrakları 

ve davullarıyla yokuşu tırmanır hayat. 


KEMAL BURKAY 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nazım hikmet 


köşesi 


TARANTA BABU' YA 
BEŞİNCİ MEKTUP 


Görmek işitmek duymak düşünmek ve konuşmak koşmak alabildiğine başı dolu 


başı boş 


koş- 
-mak... 
Hebehey TARANTA-BABU hehehehey yaşamak ne güzel şey anasını sattığımın yaşamak ne güzel şey: 


Düşün beni kollarım, senin üç çocuk doğurmuş geniş kalçalarındayken... 


Düşün sıcak... 
Düşün kara bir taşa damlayan 


Çırılçıplak bir su sesini... 


İstediğin yemişin 

rengini, etini, adını düşün... 
Gözdeki tadını düşün kıpkırmızı güneşin 

yemyeşil otun 

ve koskocaman masmavi bir çiçek gibi açan 

ay ışığının... 


Düşün TARANTA-BABU! 
İnsan oğlunun yüreği kafası kolu yedi kat yerin altından çekip çıkarıp öyle ateş gölü çelik allahlar yaratmış ki kara toprağı bir yumrukta yere serebilir, yılda bir veren nar bin verebilir. 
Ve dünya öyle büyük, öyle güzel öyle sonsuz ki deniz kıyıları her gece hepimiz yanyana uzanıp yaldızlı kumlara yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz: Yaşamak ne güzel şey TARANTA-BABU yaşamak ne güzel şey... 
Anlayarak bir usta kitap gibi bir sevda şarkısı gibi duyup bir çocuk gibi şaşarak YAŞAMAK... 


NN. 


birer birer ve hep beraber 
İpekli bir kumaş dokur gibi... 
Hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi 
YAŞAMAK... 


YAŞAMAK: 
Ne acaip iştir ki bu ne mene gidiştir ki TARANTA-BABU bugün bu 
«bu inanılmıyacak kadar güzel» bu anlatılamayacak kadar sevinçli şey: böyle zor bu kadar dar böyle kanlı bu denli kepaze... 
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oıbaşyazı 


(Baştarafı 1. sayfada) 


İşbirlikçi burjuvazinin, gerici çevrelerin, işçi sınıfına, tüm ilerici demokratik güçlere yönelttikleri saldırılar arttıkça, demokrasi savaşımında karşılaşılan zorluklar da artıyor, öne yeni yeni görevler çıkıyor. 

Demokrasi savaşımı, içinde yaşadığımız dönemin somut görevlerini, bu görevlerin en doğru ve en tutarlı bir biçimde belirlenmesini gerektirir. Daha ileri bir toplumsal aşamaya geçişin maddi koşullarını içinde taşıyan demokrasi savaşımı, her türlü demokratik hak ve özgürlüklerin adim adım savunulmasından, bunların korunup geliştirilmesinden soyutlanamaz. Demokratik mevzilerin güçlendirilmesi o uğraşından kopuk bir demokrasi savaşımı asla düşünülemez. Özellikle, faşist tırmanışın demokratik mevzileri tek tek yoketmeye yöneldiği şu aşamada, bu gerçekler önemini daha da arttırmaktadır. 

Faşist (karması meclislere getirdiği DGM kanun tasarısı, faşist tırmanış sürecinin basamaklarından biridir, hatta abartmadan söv- 
.lersek, birkaç basamağıdır. 


| Anayasa Mahkemesi tarafınį dan iptal edilen bu yasanın daha gerici bir özle yeniden çıkarılması için MC olağanüstü çabalar harcamaktadır. 
MC'nin başı Demirel, bu konuda açıkça meydan okuyor: «DGM yasasını mutlaka 
_ çıkaracağız, gerekirse Meclisleri olağanüstü toplantıya çağırıp yine çıkaracağız»diyor. Yolsuzlukların, rüşvetlerin, yıkım ve terör politikasının hesabını vermekten köşe bucak kaçan Demirellerin, Feyzioğulların, Türkeşlerin, Erbakanların DGM yasası peşine düşmelerine şaşmamak gerekir. Zira DGM'- de yargılanacak olanlar; ulusal kredilerle, vergi iadeleriyle devlet hazinesini soyanlar, ABD emperyalizmi ile ikili anlaşmalar imzalayıp ulusal çıkarlarımıza gölge düşürenler, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi emperyalsit tekellere yağmalatanlar, Kıbrıs'ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne göz dikenler... 
değil, tüm bunların hesabını sormak isteyen ilerici güçler ve örgütler olacaktır. 


DGM «SIKIYÖNETİMSİZ SIKIYÖNETİM» 
DEMEKTİR 


DİSK'in kamuoyuna yaptığı uyarı da belirtildiği gibi DGM «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» demektir. 

DGM ile hedeflenen «sıkıyönetimsiz sıkıyönetim» plan ları 12 Mart faşizmi döneminde de tezgâhlanmıştı. 12 
Mart faşizmi döneminde işbaşına gelen iktidarlar kendilerini birdenbire «reformcu» İlân etmişlerdi Gerçek- te onlar, işçi ve emekçi sınıfların halkımızın yaşam düzeylerini yükseltecek o «reformları» değil, işbirlikçi bur-İuvazinin egemenliğini pekiştirecek «reformlar» peşindeydiler. Egemen sınıfların kısa ve uzun verimli çıkarlarının savunulmasıydı sözkonusu olan. Bu amaçla: 

I — Siyasal alanda hükümetlerin yetkileri arttırıldı. 
Örneğin hükümetlere «kanun gücünde kararname» çıkar- 


ma yetkisi verildi. Ayrıca üniversite ve TRT üzerinde siyasal iktidarlara geniş yetkiler tanındı. 

a — Yasal alanda, demokratik hak ve özgürlükleri iyice kısıtlayan yasalar çıkarıldı; pek çok yasa değişikliği yapıldı. 

3 — Yargı alanında, sıkıyönetim mahkemelerinin yerini tutacak, olağanüstü mahkeme niteliğindeki DGM'leri 


MC'nin ` 


kuruldu. Egemen sınıf olarak örgütlenmiş burjuvazi, çıkarlarını savunmada mevcut mahkemelere olan güvensizliğini böylece açığa vurmuş oldu. Kuşkusuz bu, onun gericiliği sürdürme konusunda sınır tanımazlığını ve hatta kendi yasa ve kurumlarını bile çiğnemekten geri durmayacağını gösteriyordu. 

Nitekim MC'nin iktidara gelmesinden sonra baskı ve saldırılar, kanlı terör uygulamaları süreklilik kazandı. 12 
Martta düşünülüp tam anlamıyla uygulanamıyan pek çok şey MC iktidarı döneminde tastamam uygulandı. 

Ne var ki, DGM yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptali, bu yapımın temel taşlarından bi oynatmış oldu. Öyle ki, onsuz ayakta kalamayacak, dökülecek bir yapıdır bu. 

MC'nin, üyelerini kendisi- nin atayacağı DGM'nin sürmesi için gösterdiği çabayı, işte bu bütünlük içerisinde düşünmek gerekiyor. 

DGM"'lerinin kaldırılması için verilecek savaşım, demokrasi mücadelesinin bugünkü en somut, en güncel görevlerinden biridir. Demokratik güç ve kurumlar için dirimsel bir sorundur. 

Faşist MHP ve Ülkü Ocaklarına ilişkin tartışmalar sürmektedir. MHP ve yan örgütlerinin kapatılması, faşist terörün durdurulması için verilen savaşım, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında giderek genişlemektedir. 

MHP'nin yurt dışı faaliyetleri konusunda Anayasa Mah kemesinin verdiği karar, ilerici güçlerin bu yoldaki çabalarına haklılık kazandırdı. 
Ama sorun bununla bitmiyor. 
Çünkü MHP, yalnızca yurt dışında değil, yurt içinde de yasa dışı bir örgütlenme içindedir. Onun yurt dışındaki faşist (örgütlenmesinin kökleri buradadır. 

MHP'nin kapatılması, kuşkusuz faşizm tehlikesini bir bütün olarak ortadan kaldırmayacaktır. Zira, faşizm tehlikesi, MHP'nin varlığını aşan maddi temeller taşımaktadır. 
Ancak, bunun böyle olması, MHP'nin kapatılması yolunda somut bir savaşım yürülülmesini engellemez. Tersine MHP'nin kapatılması için verilecek savaşım, faşizmin vurucu gücünün dağıtılması, faşist tırmanışın geriletilme- si için zorunludur. MHP'nin kapatılması, demokratik güçler için ileri bir kazanım olacaktır. i 

MHP ve Ülkü Ocaklarının kapatılması, faşist yuvaların dağıtılması için verilecek savaşım, demokrasi savaşımının bugünkü görevlerinden bir diğerini oluşturmaktadır. 

Demokrasi savaşımı, S0- mut görevlerin belirlenmesi kadar, bu savaşımda yeralacak güçlerin birliğini de zorunlu kılar. İşçi sınıfı bu bir- 
'iğin temeli, onun itici gücüdür. Demokrasi savaşımının sonucunu, işçi sınıfının etrafinda tüm ilerici-demokratik güçlerin eylem birliği belirleyecektir. r 
Faşist terörün özellikle gençlik içerisinde yoğunluk taşıması, tüm ilerici gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist güçlerle birleşmesini güncel bir sorun haline getirmiştir. 

Görevler bellidir: DGM'nin kaldırılması, MHP ve Ülkü Ocaklarının kapatılması, faşist yuvaların dağıtılması, kanlı terör ve yıkım politikasının sona erdirilmesi... Bu görevleri, demokrasi savaşımının daha üst, daha genel görevleriyle bütünleştirmek sorunu canalıcı bir sorun olarak gözden kaçırılmamalıdır. Bu yolda, tüm ilerici gençliğin birliği için vargücümüzle çalışalım. 


DGM KAPATILMALIDIR! 


(Baştarafı 1. sayfada) 

— İlerici yayın organlarının susturulmasını, basının «fiili sansüm altına alınmasını, 

— İlerici, yurtsever, demokrat, devrimci kişilerin Anayasada ve diğer yasalarda gösterilmiş olan demokratik hak ve özgürlükleri- nin ortadan kaldırılmasını, amaçlamaktadır. 

DGM KANUN TASARISININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 


Gerici, faşist karması MC iktidarı tarafından meclislere getirlen DGM kanun tasarısının sonuçlarını ve düşündürdükleri- ni şöyle bir değerlendirmeye tabi tutmak mümkündür: 

a) DGM kanun tasarısı, emperyalist güçlerin ve işbirlikçilerinin faşist tırmanışı hızlandırmak konusundaki niyetlerini apaçık ortaya koymaktadır. 

b) DGM kanun tasarısı, ileri demokratik bir Türkiye ve halktan yana bir iktidar şiarı ile savaşan işçi sınıfının, emekçi halkın karşısında bu halk düşmanı düzeni savunmak için çıkarılmaktadır. 

c) DGM kanun tasarısı, faşist karması MC iktidarının, emperyalizmin ülkemizdeki politik karargahı olduğu ve faşist tırmanışın MC'den kaynaklandığı gerçeğini bir kez daha doğrulamaktadır. 

d) DGM kanun tasarısı, İşçi sınıfının ve emekçi halkın yükselen ' demokratik mücadelesi karşısında egemenliği elinde tutan burjuvazinin sıkıştığını, Iktidarı yürütmede acze düştüğünü 


göstermektedir. 
e) Ve, DGM kanun tasarısı, emperyalist gericiliğe, faşist bas- 


kı ve teröre karşı, ileri demokratik bir Türkiye ve halktan yana, demokratik bir iktidar doğrultusunda bütün ulusal isek. 


ratik güçlerin eylem birliği yapmasının zorunluluğunu bir kez daha ve acilen ortaya koymaktadır. 


DGM KANUN TASARISI 
GENÇLİĞİN DEMOKRATİK MÜCADELESİNİ BOĞMAK 
İSTİYOR 


Faşist DGM kanun tasarısı, ilerici-demokratik güçlere ve kuruluşlara olduğu kadar, gençliğe karşı da azgın bir baskı ve terör uygulamayı amaçlamaktadır. 
Nitekim geçmişteki uygulamalar- da bunu göstermektedir. Anayasa Mahkemesince kuruluş kanunu iptal edilen DGM'leri birçok demokratik örgütü, bu arada gençlik örgütlerini de kapatmış, yöneticilerini tutuklamış ve tutuklama kararı almıştır. Ayrıca, akademik-demokratik hakları uğrunda direnen öğrencilerin eylemleri sürekli DGM'leri tarafından «suç» kapsamına alınmış, bu evlemlere katılan çok sayıda- ki arkadaşımız DGM'lerinin karşısına çıkarılmıştır. 

Yeni çıkarılmak istenen DGM Kanunu, gençliğin demokratik mücadelesi üzerinde daha gerici bir uygulamayı beraberinde getirecektir. Zaten sınırlı olan örgütlenme hakkı iyice sınırlanacak, fiilen yokolma sınırına sürüklenecek, gençliğin hakkını savunan demokratik örgütler su- dan gerekçelerle kapatılacak, okullar karakollara dönüşecektir. 

İlerici, yurtsever arkadaşlar, 

Faşist karması MC iktidarının meclislerden çıkarmak istediği DGM kanun tasarısına karşı işçi sınıfının, emekçi halkın koyacağı yığınsal çıkışlara aktif olarak katılalım. Ulusal demokratik güçlerin ve kuruluşların eylem birliği saflarında yerimizi alalım. 


KIBRIS 


(Baştarafı ð. sayfada) 
rıs Türk Toplumundaki sosyal güçlerin dengesini nicelik niteliğini hesaba katmadan yanlış bir tahlille «Oy patlaması olacak ve T.K.P. iktidar olacaktır» görüşü ile kendisini iktidara aday olarak görmüş ve diğer muhalefet partileri ile güç birliğine gitmekten kaçınmıştır 
~ Güçbirliğinin . gerçekleşmemesinin yanısıra «Tarım işgücü» diye nitelenen (ekseriyetle gerici nitelikteki ve Türkiye'den getirilen göçmenlerin seçimlerde” oy kullanması da U.B.P. nin 30 mil- 


letvekili çıkarmasının belirleyici noktalarından bir diğeri olmuştur. 


Seçim ` sonuçlarına bakarak gelecek günlerde Kıbrıs Türklerini bekliyen ortamın hiç de iç 


İTALYA 


(Baştarafı 9. sayfada) 


Emperyalist güçier bu yüzden İtalya se- e d ilgileniyorlar. 
sürdürdükleri demagoji ve anti-komünizm curcunasının artık kitleleri uyutmadığını görüyorlar. İşçi sınıfı, emekçi halk kitleleri her gün artan sayıda sınıf savaşımına katılmak-. 
ta, politik örgütünün saflarında sıklaşmakta- 


çimleriyle yakından 


dı 


gin ediyor. Ürkütüyor. 


ABD Dışişleri Bakanı Kisinger korkusunu gizleyemiyor. Ve «Öteki ülkelerde aynı yolu izlerse» diyerek korkusunu dile getiriyor. Hıristiyan demokratları ve diğer partileri İKP ile ne olursa olsun ortaklık kurmamaları için tehdit ediyor. Ama korkunun ecele faydası yok- 


tur. 
İKP'nin, İtalya'daki 


olarak Fransa gösterilebilir. 


r. 
İKP'nin bu denli gelişmesi, iktidara aday olması, gerici çevreleri, emperyalistleri tedir- 


demokratik güçlerin bu büyük başarısı, Avrupa'daki demokratik hareketi yakından etkileyecek. Gerici - emperyalist çevreleride o ölçüde geriletecektir. 
İtalya'da yapılan son seçimlerin getirdiği bir sonuçta şudur: Uluslararası yumuşama sürecinin derinleşmesi, kapitalist ülkelerdeki sınıf savaşımının demokratik hareketin daha geniş yığınları kucaklaması için olumlu olanaklar sunuyor. Bu konuda diğer bir örnek 


f. 


açıcı omlıyacağını kestirmek bir kehanet olmasa gerek. Denktaş: iktidarının gelecekte takip edecaği Ekonomik o Politikanın bugünkünden hiç de farklı olmıyacağı açıktır. Orta Doğuda son günlerde oynanan Emperyalist oyunların Kıbrıs'ı çok yakından ilgilendirdiği (o kesinlikle açıktır. 
Bu noktada da Denktaş iktidarının fonksiyonunun eskisi gibi olacağıni kestirmek zor bir şey değildir. 

Seçim sonuçlarının gösterdiği bir başka somut gerçeklik ise Denktaş iktidarının alaşağı edilip yerine halktan, emekten yana ileri demokratik bir düzenin kurulmasının yolunun tüm muhalefet partileri ile birlikte demokratik güçlerin güçbirliği yapmasından geçeceği gerçeğidir. 


İŞÇİ 
SINIFININ 
DEMİR 
YUMRUĞU 


İBaştarafı 1. sayfada) 


“ere ve işçi sınıfının gerçek sen- 


dikal örgütü DİSK'e saldırmaya devam ettiler. Sarı sendikacılar, daha ellerindeki kan kurumadan, saldırganlıklarını inkâra kalkıştılar. 

DISK Başkanlık Konseyi olay üzerine olağanüstü olarak toplanuya çağrılmış, Başkan Kemal Türkler basına ve kamuoyuna şu açıklamayı yapmıştır: 

«Anayasayı ve yasaları açıkça çiğneyen MC iktidarı geniş emekçi kitlelerin toplumsal demokratik, ekonomik, sendikal hak ve özgürlüklerini çiğnemeye devam ediyor. Son olarak Bursa'da Tof2ş işyerinde çalışan işçilere yapılan saldırı MC'nin iktidar oldu- 


"ğundan bu yana işçi ve emekçi 


“isler üzerinde sürdürdüğü saldrının bir parçasıdır. 

Daha geçtiğimiz günlerde bu işyerinde bozkurt amblemli bildiriler dağıtarak işçiler üzerine taş- i, sopalı, zincirli saldırılar düzenleyenler, Seydişehir'de, Tariş'te oynadıkları oyunun aynısını Tofaş'da sahnelemek istemektedirler. 

MC iktidarının «vatanseverler» diye nitelediği bir avuç faşist komandonun Seydişehir, Tariş ve son olarak Bursa Tofaş'da işçi sınıfını hedef alan cinayetlerine artık müsaade edilmeyecektir. 


Danıştay kararlarını çiğneyen, Anayasayı hiçe sayan, halkımız üzerindeki faşist baskı ve terörü günden güne arttıran MC iktidarının demokratik yoldan düşürülerek yerine ilerici halktan yana demokratik bir iktidarın getirilmesi artık güncel bir görev haline gelmiştir.» 

İşçi sınıfının gerçek sendikal örgütü DİSK etrafında hızı bir biçimde örgütlenmesi, işçi sınıfının mücadelesinin giderek güçlenmesi sermayedarlara korku salıyor. Korkularını saldırganlıkla örtmeye çalışıyorlar, işçi sınıfı hareketini kan ve zulümle bastırmak istiyorlar. Ancak burjuvazi yanlış hedef seçmiştir. İşçi sınıfı çelik disipliniyle, kararlılığıyla, burjuvazinin saldırıları karşısında bir kaya gibi dimdik duruyor. 
Şanlı 1 Mayıs'ı gerçekleştiren işçi sınıfı geleneklerine ve birikimine bağlı kalarak mücadelesini sürdürüyor ve güçlendiriyor. İşçi sınıfına yapılan saldırılar geri tepmeye mahkümdur. Gelecek İşçi sınıfınındır. 


PORTEKİZ | 


(Baştarafı 9. sayfada) 


Bu saldırılar, ülke içinde komünistlere 


Yıllardır 


karşı kanlı bir teröre dönüştü. PPD ve CDS'- ye bağlı faşist çeteler demokratik özgürlükleri çiğnediler. PKP'nin toplantıları sabote edildi. Binaları bombalandı. Adayları dövüldü. 
Bu saldırılara faşist çetelerle işbirliği yapan Maocularda katıldılar. Bir çok yerde PKP'ye karşı provakasyonlar düzenlendi. 

27 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise sol güçlerin parçalanması ve bazı kesimlerin gericilerle işbirliği yapması sonucu, gericilerin adayı General Eanes Cum- 


hurbaşkanı olmuştur. 


rumaktadır. 


Bugün kısa dönemde tek çözüm yolu, ha'kın oylarının çoğunluğunu alan PKP ile 


SP nin ortak bir hükümet kurmasıdır. Ama SP buna yanaşmıyor. Seçimlerden sonra da ilerici kazanımları gaspetmeye yönelik manev- 


ralar sürmektedir. Faşist terör yeniden artmaya başladı. 


Fakat günümüz Porketiz'inde hiç bir güç işçi sınıfının ve emekçi halkın emperyalizme ve uluslararası tekellere karşı verdiği, demokrasi, özgürlük ve sosyal ilerleme mücadelesini engelleyemeyecektir. 

Portekiz'deki sonuçları da göstermektedirki, demokratik, ilerici güçlerin birliği sorunu güncelliğini ko- 


Cumhurbaşkanlığı seçim 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COĞRAFYA 
Kardeş Küba Halkına 


Benim ülkemde geceyken 

senin orda kuşluk vakti. 

Ben burda uyanıkken 

sen uyanıksın orda. 

Belki kamış ve tütün kesmedesin, soluyup olanca gücünü 

belki çelik dökmedesin, belki demir. 
Benim de burda bir yandan 

sabaha uzanır elim, 

bir yandan silaha. 

Bir tek şey var dünyamızda uyumayan: Tetikte olmak. 

O hiç bir zaman uyumaz, 

ne Güney'de uyur, 

ne Kuzey'de uyur. 


.Bir nokta işte, 


bir nokta, yepyeni, 

haritada, bak, 

ne de güzel durur! 

Eski kitaplarda geçmez adı, 

eski kitaplar ondan hiç söz etmez, 

eski kitaplar, benim Vietnam'ımdan. 

Yapalım, dostum, seninie gel, 

coğrafyamızın yapalım 

yeni bir baskısını, 

yapalım tarihimizin 

yeni bir baskısını, 

yapalım atılımlarımızın 

ve aldığımız yolların 

yeni bir baskısını, 

güzeller güzeli hayatımızın 

yapalım yeni bir baskısını. 

Dünyayı yeniden yayımlayalım gel 

«gözden geçirilmiş ve düzeltilmiş» olarak. 


Huy Can 


«Yeni bir çağın baharı: barışçıl, bağımsız, birleşmiş ve sosyalist Vietnam Çağının» diye tanımlıyor Güney Vietnam Dışişleri Bakanı Nguyen Thi Binh Vietnam'daki durumu. 

Geçtiğimiz hafta içinde yüzyıllar boyu yabancı boyunduruğunda yaşayan, Fransız: ve Amerikan sömürgecilerince ikiye bölünen Vietnam resmen birleşti. 

Vietnam ulusunun mücadelesi yüzyıllar önce başlamıştı. Çinliler yüzyıllar boyu Vietnam'ı hakimiyetleri altında tutmak için çalıştılar. Vietnam'daki Çin boyunduruğu 15 yüzyıl kadar sürdü. Bu tarihten sonra Vietnam'da Avrupa etkisi başladı. 1535'de Portekiz'liler ülkede bir ticaret acentası kurdular. 1883'de Fransız'lar Vietnam'a müdahale ederek Annam ve Tonkin'e askeri birlikler çıkardılar. Böyle başladı, 1954'de Dien Bien Fu'da .noktalanacak olan Fransız işgali. 
Fransız işgaline başından beri karşı koydu yurtsever Vietnam'lılar. 

Ekim devriminin zaferi ve emekçilerin ilk kez iktidara gelmesi Vietnam'lı yurtseverlere de yeni bir yön verdi. Ulusal bağımsızlığın emekçi halkın mücadelesiyle kazanılacağı düşüncesi yaygınlaştı, bu yolda çalışmalar sürdü. Bu günlerde Ho Şi Minh, Vo Nguen Giap, Fam Van Dong gibi önderlerin adı duyulma- ya başladı. 

1945 yazında kuzeyde kurtarılan 6 
eyalet kurtarılmış bölge ilân edildi. 11- 
23 Ağustos tarihleri arasındaki genel 
ayaklanmadan sonra 2 Eylül 1945'de Ho Şi Minh Hanoy'da Bağımsızlık Bildirisi”- ni okuyordu. Fransız'lar karşı saldırıya geçtiler. Vistnam'lılar da her zamanki kararlılıklarıyla karşı koydu işgalcilere. 

Aralık 1946'da Ho Şi Minh halka şu çağrıyı yapıyordu: 

«Din, parti, milliyet ayrımı gözetmeksizin herkes, erkekler ve kadınlar, gençler ve ihtiyarlar Fransız sömürgecileri- ne karşı savaşmak için, yurdu kurtarmak için ayaklansın! Tüfeği olan tüfeğini, kılıcı olan kılıcını kullansın! Ve eğer kılıcı da yoksa kazma, kürek, tırpan 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kullansın!» 

1951'de toplanan Vietnam Emek Partisi'nin kongresi ülkenin önündeki yakın hedefi şöyle saptıyordu: «Tam ulusal bağımsızlık, ülkenin birleştirilmesi; feodalizmin kalıntılarının yok edilmesi ve sosyalizmi kurmak için halk demokrasisi devletini güçlendirmek.» 1953'ün Aralık ayında tarım reformu tasarısı onaylanıyor, bu yasa feodalizmin son kalıntılarını yok etmeyi, toprağın emekçilere verilmesini öngörüyordu. Tarım reformu Fransız oemperyalistlerine karşı savaşın kazanılmasında son derece önemli bir rol oynadı. Nüfusun % 90'ını oluşturan köylüler artık niçin savaştıklarını daha somut görüyorlardı. 

Geleceklerini karanlık gören Fransız'- lar Vietnam'da bir köprübaşı tutabilmek için Dien Bien Fu'da büyük bir hava üssü kurdular. Burasını Çin Hindinin en büyük yığınağı haline getirdiler. Vietnam'lılar üssü ele geçirmek için ellibeş gün ellibeş gece hiç durmadan tüneller kazdılar. Başlarında aslında bir gazeteci olan Giap'ın bulunduğu Vietnam ordusu kırk dokuz güçlü mevzii- bir bir ele geçirdi. Giap «Düşman cephe gerilerini savaş cephesine dönüştürerek düşmanın cephe gerilerine sızdık» diyordu. 1954'de Dien Bien Fu'da yenilen Fransız'lar Vietnam'dan çekildiler. 17. paralelin kuzeyinde Demokratik Vietnam Cumhuriyeti'- nin bağımsızlığı tanındı. Güneyde ise kukla hükümetlerin işgali vardı. 

Cenevre anlaşmasına göre yapılması gereken özgür seçimler yapılmadı. Güneydeki kukla hükümet ülkeyi Amerikan emperyalistlerine peşkeş çekti. Güney Vietnam halkı 1960 yılında Ulusal Kurtuluş Cephesi'ni kurarak bağımsızlık savaşına girişti. Amerikan emperyalistlerine ve onun işbirlikçisi kuklalara karşı verilen bu savaş çok ağır şartlarda, dünyanın gözü önünde yıllarca sürdü. Amerika'lılar önceleri «danışman » adı altında asker çıkardılar. 1961 yılında Kenedi 16.000 askeri savaşa sürdü. Daha sonraları sayıları 500.000'i aşan birlikler 


Vietnam'a gönderildi. Ağır bombardıman uçakları ve 7. Filonun gemileri savaşa katıldı. Güney Vietnam'lıları «tahkim ədilmiş köylerde» yani esir kamplarında toplama Çalışmaları yapıldı. Program uygulanamadı:. Köylüler topraklarından ayrılmıyordu!.. Amerika'lılar 1965'de Demokratik Vietnam Cumhuriyetine hava saldırılarına başladılar. Kuzeyin yerle bir edileceği tehdidini Savurdular. Hanoy başta olmak üzere hastaneler, su bentleri dahil tüm yerieşme merkezlerini bombaladılar. Ekinler ve ormanlar üzerine kimyasal bombalar attılar. Y erden insan boyu yükseklikte patlayarak bilye ve jilet saçan bombalar My Lai gibi nice Ulusal Kurtuluş Cephesi her şeye rağmen zafere ulaşıyordu. ABD, Ulusal 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VE VİETNAM'IN ÇOCUKLARI; 
KARA KARA GÖZLERİ, 
SOMURTMUŞ ETLİ DUDAKLARI, 
DİK SİYAH SAÇLARIYLA SİLAHLARINI ALDILAR 


7 YAŞINDA, 9 YAŞINDA, 
13 YAŞINDA ÇOCUKLAR. 
ÇOCUK OLMAYA BİLE 
FIRSAT BULAMADAN 


KAHRAMAN OLMUŞLARDI... 


Kurtuluş Cephesi ile masaya oturmak zorunda kaldı ve 25 Ocak 1973'de Paris anlaşmasını imzalayarak Vietnam'dan çekildi. 30 Nisan 1975 günü Sâaygon'a giren UKC Güney Vietnam'ın Kurtuluşunu ve savaşın sonunu ilân etti. 

Bu zaler, yıllar boyu tüm varlıklarıyla kadın, erkek, çocuk ihtiyar savaşan V`- etnam ulusunun ve onları her an destekleyen Sosyalist ülkelerin ve tüm iəricilerindir. Emperyalist sistem, dünya, sosyalist sistemi, kapitalist ülkelerdeki İşçi sınıfı hareketi ve ulusal kurtuluş savaşları önünde en ağır yenilgisini Vistnam'da aldı. Öyle ki küçük çekix gözlü adamların tokadını yiyen Amerika, Angola'da yeni bir Vietnam yaratmaya yeltenemedi bile. Çünkü biliyordu bir tokat da kara insandan yiyeceğini. 

Vietnam Ulusu, Sosyalist . Vietnam Cumhuriyeti topraklarında Kültür Bakanı Yardımcısı Huy Can'ın dediği gibi yeni bir tarih, yeni bir coğrafya yaratırken bu zaferde en büyük pay önder Ho Şi Minh'indir. Vietnam'lıların deyişiyle «Ho Amca» ilk gençlik yıllarından başlayarak bağımsızlık ve özgürlük savaşına katıldı. Ho Amca gençlik hareketinin 
önde gelen liderlerinden biridir de. 1920 
lerde Vietnam Devrimci Gençlik Birliği'- ni kurdu. Gençlerin eğitimi için kurslar düzenledi, genç devrimcilerin el kitabı olan «Devrim Yolu» nu. yazdı. Birliğin organı «Gençlik» gazetesini yayınladı. Bu iki yayın tüm ülkede dağıtılıyordu ve sosyalizmin halk arasında yayılmasının ilk adımları oldu. 1927-28 yıllarında Vietnam Devrimci Gençlik Birliği örgütleri hızla yayıldı. Birliğin öncülüğü altında işçiler grevler yaptı, hareket köylere kadar yayıldı. Vietnam Devrimci Gençlik Birliği, Vietnam ulusunu bağımsızlık, özgürlük, barış ve toplumsal ilerleme mücadelesinin filizlendiği önemli bir adım oldu. 

Ho Amca zafere yürekten inanıyordu. 
Şu son sözleri bir vasiyet niteliğindey- di. Ve yerine getirildi Vietnam halkınca, Her zaman bizim dağlarımız, bizim nehirlerimiz, bizim insanlarımız ve varolacak... 
Amerikan istilacıları yenilecek Yeni baştan kuracağız ülkemizi, bin defa daha güzel. 

İlerici yurtsever Türkiye Gençliği olarak sosyalist kuruculuk uğraşı veren muzaffer Vietnam Gençliği ve halkına sıcak dayanışmamızı belirtiriz. 


.—. Bek an dünde in mm en, 


